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Gebedskaartjes 
Bidden met de Psalmen voor opvoeders (2): Psalm 42-72 

 

Elk kind heeft een biddende opvoeder nodig! Toch vinden ouders dit vaak een worsteling. 
Je vervalt zo gauw in dezelfde woorden of je blijft hangen in het algemene. 

Je zou zo graag dieper, inniger, krachtiger bidden… 
Bidden met de Bijbel kan je richting gegeven. Bidden boven een open Bijbel geeft verdieping. 

Je gebed vormgeven met woorden die God Zelf aanreikt, is een verrijking. 
 

Er zijn gebedskaartjes voor kinderen op de markt om hen woorden te geven voor hun gebed. 
Het idee ontstond om gebedskaartjes voor opvoeders te maken.  

Hieronder vind je bij het tweede boek van de Psalmen (Psalm 42-72) gebedskaartjes. 
Bij Psalm 1-41 vind je ze al op deze website. De andere Psalmen zullen D.V. volgen. 

Bij elke Psalm vind je een samenvattend opvoedingsgebed. Gebruik het als aanzet voor je eigen gebed. 
Er zijn keuzes gemaakt. Je kunt natuurlijk ook andere verzen kiezen, of andere woorden. 

Je kunt ook strakker vers voor vers de Psalm doorbidden.  
Je kunt ook dieper gaan aan de hand van een Bijbelverklaring. 

Waar het om gaat, is dit: 
‘Laat de rijkdom van Gods Woord je gebed bepalen en niet de armoede van je hart.’  (Dietrich Bonhoeffer) 

 
Wil je meer over deze manier van bidden lezen? Dan kun je terecht bij deze boeken: 

- Bijbels bidden voor je kinderen (Marieke den Butter) 
- Bidden met de Schrift (ds. A.Th. Vergunst) 

 
 

     
 

PSALM 42-43 
GEBED ALS JE NIET  

NAAR DE KERK KUNT 
 

HEERE, onze ziel verlangt naar 
U. Wanneer zullen we weer 

naar de kerk kunnen 
om voor Uw aangezicht te 

verschijnen? We zijn bedroefd 
als we eraan denken hoe we 
voorheen met anderen naar 
Uw huis gingen om Uw lof te 

zingen. Breng ons tot Uw 
woning en tot U, o God,  
zodat wij U zullen loven! 

PSALM 44 
GEBED IN OORLOGSTIJD 

 
O God, we hebben gehoord  

hoe U in het verleden in ons 
land gewerkt hebt  

en de vijanden hebt verdreven. 
Er zijn opnieuw vijanden 

gekomen, maar U bent Koning. 
Daarom zijn onze ogen op U.  
We vertrouwen niet op onze 

wapens, maar op U.  
Waak op, Heere! Sta op tot onze 
hulp en verlos ons omwille van 

Uw goedertierenheid! 
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PSALM 45 
GEBED OM JEZUS’ BRUID TE ZIJN 

 
Heere Jezus, Uw troon is eeuwig en  

U regeert rechtvaardig. 
Doe mijn kinderen naar U 

luisteren. Leer ze buigen voor U.  
Leg Uw schoonheid op hen.  

En leid ze tot U.  
Neem ze aan tot Uw bruid.  

Breng ze in Uw paleis.  
Stel onze zonen in plaats van de 
vaderen. En laat Uw Naam van 
generatie op generatie doorgaan. 
Dan zullen we U eeuwig loven! 

 

PSALM 46 
GEBED BIJ RAMPEN  

 
God, U bent onze Toevlucht  
en Sterkte. U bent een Hulp  

in benauwdheden.  
Laat onze kinderen niet bang 
zijn, ook al zijn er rampen.  

Doe ze zien dat U  
in het midden van ons bent. 

U kunt ons helpen. 
U zult ons helpen. 

De HEERE van de legermachten 
is met ons. De God van Jakob is 

ons een Schuilplaats. 
 

PSALM 47 
GEBED  

VOOR GODS KONINKRIJK 
 

HEERE,  
U bent de Allerhoogste! 

U bent Koning over heel de aarde! 
Breng onze kinderen  

onder Uw Koningschap.  
Maak ze tot onderdanen van U. 

Leer ze psalmzingen voor U. 
Laat Uw Koninkrijk komen. 

Breng heidenvolken toe om U te 
dienen met Uw volk Israël. 

Dan krijgt U de eer! 
 
 

PSALM 48 
GEBED VOOR SIONS KINDEREN 

 
HEERE, U bent groot en zeer te 
prijzen. U woonde op de berg 

Sion. U woont nu in Uw kerk op 
aarde. Maak onze kinderen tot 

kinderen van Sion.  
Bevestig ze tot in eeuwigheid. 
Verschrik de vijanden en jaag ze 
weg. Laat onze kinderen zich in U 
verheugen. Weest U een vurige 

muur rondom hen. 
Weest U hun deel. 

En geleid hen tot hun dood! 
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PSALM 49 
GEBED VOOR LEVEN EN STERVEN 

 
Geef dat er uit de mond 

van mijn kinderen wijsheid mag 
komen. Neem hun angst weg in 
dagen van gevaar. Laat ze niet 
vertrouwen op bezit of rijkdom. 
Doe ze beseffen dat hun leven 
in eeuwigheidsperspectief staat 

en dat ze sterfelijk zijn. 
Verlos hun ziel van het verderf 
door de prijs van het bloed van 

Uw Zoon, de Verlosser.  
Neem ze op in Uw heerlijkheid 
als hun leven ten einde is. 

 
 

PSALM 50 
GEBED OM GOD TE DIENEN 

 
U bent de God der goden. 

Doe onze kinderen beseffen dat U 
alles ziet en alles hoort. 

U kijkt tot in het diepste van hun 
hart en hebt recht op heel hun 
leven. Geef dat onze kinderen  
Uw woorden niet verwerpen,  
Uw geboden niet overtreden  

en U niet vergeten.  
Straf hen niet om hun zonden, 
maar red hen van het verderf. 
Laat ze U dienen en doe ze Uw 

heil zien: om Jezus’ wil!  
 

PSALM 51 - 1 
GEBED OM VERGEVING 

 
HEERE, wees mijn kinderen 

genadig naar Uw goedertierenheid. 
Delg hun overtredingen uit naar 
Uw barmhartigheid. Tegen U 

hebben ze gezondigd en gedaan 
wat kwaad is in Uw ogen.  

In ongerechtigheid zijn ze geboren 
en in zonden ontvangen. 
Ontzondig hen met hysop,  

dan zullen ze rein zijn.  
Was hen in het bloed van Uw 

Zoon, dan zullen ze witter zijn 
dan sneeuw.  

 

PSALM 51 - 2 
GEBED OM EEN NIEUW HART 

 
Schep mijn kinderen een rein 
hart, o God! En vernieuw in hun 
binnenste een standvastige geest. 
Verwerp hen niet van voor Uw 
aangezicht en neem Uw Heilige 

Geest niet van hen. 
Geef mij de vreugde van Uw heil 
en een vrijmoedige geest, zodat ik 
mijn kinderen Uw wegen zal leren  
en zij zich tot U zullen bekeren. 
Heere, open mijn lippen, dan zal 
mijn mond Uw lof verkondigen. 
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PSALM 52 
GEBED IN MOEILIJKHEDEN 

 
Heere,  

mijn kind heeft het moeilijk.  
Er worden schadelijke dingen 
gezegd, verkeerde dingen gedaan 

en leugens gesproken. 
Wilt U ingrijpen? 

Laat de levensboom van mijn 
kind worden gevoed door U. 
Leer mijn kind vertrouwen  
op Uw goedertierenheid. 

Dan zal het U loven  
om wat U gedaan hebt! 

 
 

[PSALM 53: ZIE PSALM 14]  

PSALM 54 
GEBED OM VERLOSSING 

 
O God, 

luister naar het gebed van 
mijn kinderen en neem hun 

woorden ter ore. 
Als ze het moeilijk hebben, 
weest U dan hun Helper. 

Ondersteun hun ziel  
en red hen. 

Laat ze Uw Naam loven, 
want Die is goed.  

 
 
 
 

PSALM 55 
GEBED BIJ OORLOGSDREIGING 

 
O God, hoor naar mijn gebed  

en verhoor mij. 
De vijand is gekomen.  

Mijn hart beeft in mij en  
onze kinderen zijn bang.  

We zouden wel weg willen vliegen 
naar een veilige plaats. 

Heere, breng onze vijanden in de 
war en leer ons in de nood roepen 
tot U. Leer ons onze zorgen op U 
te werpen, want U zult ons onder-
houden. Leer ons vertrouwen op U! 

 
 

PSALM 56 
GEBED IN STRIJD 

 
Wees mijn kind genadig, o God, 
want er zijn veel bestrijders. 
Leer het in alle benauwdheid 

op U vertrouwen. 
Want wat zou een schepsel 

kunnen doen?  
U weet alle dingen.  

U ziet welk kwaad er beraamd 
wordt. Leg de tranen  

van mijn kind in Uw fles. 
En laat mijn kind weten  
dat U bij hem/haar bent! 
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PSALM 57 - 1 
GEBED OM GODS GENADE 

 
Wees mijn kinderen genadig,  

o God!  
Voor hun zielen neem ik  

de toevlucht tot U. 
Verberg ze onder de schaduw 

van Uw vleugels. 
Ik roep tot U, o Allerhoogste!  
U zult Uw werk voltooien. 

U zult hulp geven  
vanuit de hemel en verlossen. 
Zend Uw goedertierenheid  

en Uw trouw! 
 
 

PSALM 57 - 2 
DANKLIED 

 
Ik zal zingen  

en psalmen zingen voor U,  
o God! 

Leer mij en mijn kinderen 
in alle omstandigheden 

U te loven onder de volken! 
Want Uw goedertierenheid  
is groot tot aan de hemel  

en Uw trouw tot de wolken. 
Laat Uw eer zijn  

over heel de aarde! 
 
 

PSALM 58 
GEBED OM RECHT 

 
Heere, er is zoveel onrecht op 
deze wereld en om ons heen. 
Bewaar mijn kind(eren) voor 

het doen van onrecht. 
Verbreekt U alle onrecht. 

Laat het weggaan. 
Sta op, o God en doe recht. 

U bent rechtvaardig 
en wreekt al het onrecht. 

Straf de goddelozen  
En zegen hen die  

rechtvaardig handelen. 
 
 

PSALM 59 
GEBED IN MOEILIJKHEDEN 

 
Heere, als mijn kinderen in 
moeilijke omstandigheden 

terecht komen, weest U dan een 
veilige Vesting voor hen. 

Red hen van alle moeite en 
verdriet. U bent de God van de 
legermachten: strijd U voor hen. 

Kom hen te hulp. 
Laat ze weten dat U de Koning 

bent van heel de aarde.  
Doe ze zingen van Uw macht  

en goedertierenheid. 
Want U bent een veilige Vesting! 

. 
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PSALM 60 
GEBED IN DE (GEESTELIJKE) STRIJD 

 
Heere, U doet ons land beven. 

Genees de breuken,  
want het wankelt. 

U hebt een Banier gegeven. 
Laat ons die opheffen. 

Verlos ons. Red Uw beminden. 
Leid ons.  

Ga voor ons uit met Uw legers. 
Geef ons hulp in benauwdheid. 

Door U zullen wij  
krachtige daden doen. 

U zult onze tegenstanders 
overwinnen. 

  
 
 

PSALM 61 
GEBED IN VERDRIET 

 
Heere,  

hoor naar mijn roepen! 
Sla acht op mijn gebed. 

Ik ben bezorgd  
vanwege mijn kinderen. 

Maar U bent mijn Toevlucht. 
Bij U schuil ik. 

Laten Uw goedertierenheid  
en Uw trouw  

onze kinderen beschermen.  
Dan zal ik  

Uw Naam psalmzingen! 
  
 
 

PSALM 62 
DANKGEBED VOOR VERTROUWEN 

 
Heere,  

mijn ziel is stil voor U. 
Van U is mijn verwachting!  

Om ons heen is zoveel  
wat mij bezwaart. 

Maar ik neem met alles de 
toevlucht tot U. 

Ik stort mijn hart uit voor Uw 
aangezicht en ik vertrouw op U. 

U bent mijn Toevlucht!  
Laat ook mijn kinderen hun 

toevlucht nemen tot U! 
 
 

PSALM 63 
GEBED OM HULP 

 
O God, 

U bent mijn God. 
Ik zoek U vroeg in de morgen, 

want ik verlang naar U. 
Er is zoveel wat de ziel van mijn 

kind wil verwoesten. 
Mijn ziel klampt zich aan U vast. 

Ondersteun mij met Uw 
rechterhand. Wees ons een Helper. 

Laat ons onder de schaduw  
van Uw vleugels vrolijk zingen 

vanwege Uw trouwe zorg. 
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PSALM 64 
GEBED OM VERLOSSING 

 
Hoor, o God, mijn stem! 

Bescherm ons leven tegen 
kwaaddoeners en mensen die 

verwonden. 
Weest U voor ons een Schuilplaats 

wanneer er scherpe tongen  
en bittere woorden zijn. 

Geef dat mijn kinderen en alle 
mensen U zullen vrezen  

en Uw werk verkondigen.  
Leer ons onszelf in U te verblijden 
en de Toevlucht te nemen tot U. 

 
  
 
 

PSALM 65 
LOFLIED 

 
De lofzang is in stilte tot U, 
o God! U hoort het gebed. 

Ongerechtige dingen hadden de 
overhand in ons gezin. 

Maar U verzoent onze zonden. 
Verzadig ons  

met het goede van Uw huis.  
U bent de God van ons heil.  

U stilt het bruisen van de golven 
en het rumoer van de volken. 

U zorgt voor het land en geeft 
eten in overvloed. Leer ons U 

danken voor al Uw goede gaven. 
 
  
 
 

PSALM 66 
LOFLIED 

 
Laat heel de aarde zich voor U 
neerbuigen en Psalmen zingen. 

Leer mij mijn kinderen  
op te wekken om Uw daden te 

zien en U te loven.  
Geef de zielen van mijn kinderen 

leven en laat niet toe  
dat hun voet wankelt.  

En als U ons beproeft en wij in 
het vuur en in het water komen, 

leid ons dan uit.  
Laat ons dan vertellen wat U 

gedaan hebt en U loven. 
  
 
 

PSALM 67 
GEBED OM GODS ZEGEN 

 
Heere,  

wees mij en mijn kinderen 
genadig en zegen ons.  

Doe Uw aangezicht  
over ons lichten. 

Dan zullen we Uw wegen kennen, 
omdat U ons leidt. 

Dan zullen we U loven  
omdat U ons zegent. 
Laat Uw volk Israël 

en alle volken op aarde 
U vrezen!  
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PSALM 68 
(DANK)GEBED VOOR GODS ZORG 

 
Heere, wat hebt U in het verleden 
voor Uw volk Israël gezorgd. 

Zorg zo ook voor ons! 
Zorg voor wezen en weduwen, 

voor eenzamen en gevangenen. 
U, Heere Jezus,  

bent opgevaren in de hoogte. 
U hebt gaven genomen  

om uit te delen onder de mensen. 
Geloofd zij God! 

Dag aan dag overlaadt U  
ons gezin. U bent de God  

van onze zaligheid. 
 
  
 
 

PSALM 69 
GEBED IN MOEILIJKHEDEN 

 
Verlos mij, o God. 

Het water is tot aan de ziel 
gekomen. Ik dreig te verdrinken. 
Laat mij niet beschaamd worden. 
Mijn gebed richt zich tot U.  

O HEERE, verhoor mij  
vanwege Uw trouw en 

goedertierenheid. Zie mij aan 
naar Uw barmhartigheid. 

Mensen kunnen niet troosten  
en helpen. Mijn ogen zijn op U.  
Bevrijd mijn ziel en de zielen van 

mijn kinderen! 
 
 

PSALM 70 
GEBED OM HULP 

 
Haast U tot mijn hulp, o God!  

Er zijn zoveel vijanden  
om onze kinderen. 

Doe ze beschaamd staan  
die de ziel van mijn kinderen 

zoeken. 
Doe mijn kinderen U zoeken. 

Laat ze in U vrolijk en verblijd zijn. 
Leer ze U grootmaken. 

Wij zijn ellendig en arm. 
Maar U bent onze Hulp  

en Bevrijder. 
HEERE, kom en help ons!  

 
 
  
 
 

PSALM 71 - 1 
GEBED BIJ EEN VERJAARDAG 

 
HEERE, 

Vanaf de geboorte van mijn 
kind heb ik op U gesteund. 

Vanaf de zwangerschap  
bent U mijn Helper. 

Wees voor mijn kind een Rost  
om daarin te wonen. 

Bevrijd hem/haar uit de hand 
van de goddelozen. 

Laat zijn/haar mond  
vervuld worden met Uw lof. 

Verlaat hem/haar niet  
bij het ouder worden.  
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PSALM 71 -2  
GEBED BIJ EEN VERJAARDAG 

 
O God, wees dicht bij mijn kind. 
Verlaat hem/haar niet bij het 
ouder worden en wees hem/haar 
tot een Hulp. Laat hem/haar 

steeds op U hopen en met 
zijn/haar mond U loven. 

Laat mij aan de volgende 
generatie vertellen over Uw 

sterkte en Uw macht. 
Laat mijn lippen zingen tot Uw 
eer. Want wie is aan U gelijk? 
U hebt grote dingen gedaan!  

 
  
 
 

PSALM 72 
GEBED VOOR DE KONING 

 
O God, geef de koning Uw 
gerechtigheid. Dan zal hij  

ons land wijs regeren  
en Uw kerk recht doen. 

Leer onze kinderen U vrezen! 
Zolang zon en maan er zijn 

wordt Uw Naam van kind tot 
kind voortgeplant. 

U bent een God van wonderen. 
Laat de aarde vervuld worden 
met Uw heerlijkheid. Leer onze 
kinderen voor U buigen en U 
dienen. Zegen ze in Uw Zoon!  
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