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Gebedskaartjes 
Bidden met de Psalmen voor opvoeders 

 
Elk kind heeft een biddende opvoeder nodig! Toch vinden ouders dit vaak een worsteling. 

Je vervalt zo gauw in dezelfde woorden of je blijft hangen in het algemene. 
Je zou zo graag dieper, inniger, krachtiger bidden… 

Bidden met de Bijbel kan je richting gegeven. Bidden boven een open Bijbel geeft verdieping. 
Je gebed vormgeven met woorden die God Zelf aanreikt, is een verrijking. 

Gebruik maken van thema’s uit Gods Woord geeft verbreding aan je bidden. 

 
Er zijn gebedskaartjes voor kinderen op de markt om hen woorden te geven voor hun gebed. 

Het idee ontstond om gebedskaartjes voor opvoeders te maken.  
Hieronder vind je bij het eerste boek van de Psalmen (Psalm 1-41) gebedskaartjes. 

Het is de bedoeling om deze ook bij de andere Psalmen te maken. 

Bij elke Psalm vind je een samenvattend opvoedingsgebed. Gebruik het als aanzet voor je eigen gebed. 
Er zijn keuzes gemaakt. Je kunt natuurlijk ook andere verzen kiezen, of andere woorden. 

Je kunt ook strakker vers voor vers de Psalm doorbidden. 
Waar het om gaat, is dit: 

‘Laat de rijkdom van Gods Woord je gebed bepalen en niet de armoede van je hart.’ (Dietrich Bonhoeffer) 
 

Wil je meer over deze manier van bidden lezen? Dan kun je terecht bij deze boeken: 

- Bijbels bidden voor je kinderen (Marieke den Butter) 
- Bidden met de Schrift (ds. A.Th. Vergunst) 

 
 

     

PSALM 1 
GEBED VOOR DE GOEDE WEG 

 
Weerhoud mijn kinderen 
ervan om te wandelen  

op de weg van zondaren. 
Houd U hen weg van zonden 

in de online en offline wereld. 
Laat ze vreugde vinden  

in Uw wet 
en mogen ze die overdenken. 
Dan zullen er in hun leven 
vruchten zijn tot Uw eer. 

 

PSALM 2 
GEBED OM REDDING 

 
Mijn kind staat op tegen U 

en tegen Uw Gezalfde. 
Het werpt Uw touwen van zich af 

en wekt Uw toorn op. 
Maar U hebt Uw Zoon 
tot Koning gezalfd. 

O Heere Jezus, eis mijn kind op! 
Doe het voor Uw macht buigen 
en Uw heerschappij erkennen. 

O God, laat mijn kind  
Uw Zoon aannemen, zodat  

het niet vergaat in Uw toorn! 
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PSALM 3 
GEBED OM BEWARING 

 
HEERE, er zijn veel vijanden die  
de ziel van mijn kind zoeken. 
Maar op U vest ik het oog: 

Weest U een beschermend Schild! 
Ik lig er soms wakker van, 

maar geeft U mij rust. 
Maak mij van Uw trouw bewust. 

Want U alleen bent de 
Overwinnaar in de strijd 

en geeft Uw volk de zegen! 
 

PSALM 4 
AVONDGEBED 

 
Als ik bid, 

verhoor mij, o God. 
Wees mijn kinderen genadig! 

Verhef in deze nacht  
over ons het licht van 

Uw vriendelijk aangezicht. 
U hebt zo vaak geholpen. 

U hebt vreugde  
in mijn hart gegeven. 
Ik zal in vrede slapen, 

Want U, o HEERE, 
zult ons beveiligen. 

 

PSALM 5 (1) 
MORGENGEBED 

 
HEERE, hoor mijn stem  

als ik deze morgen tot U bid. 
Bewaart U ons allen  

deze dag voor de zonde, 
want U haat alle zonden. 

Bewaar mij en mijn kinderen 
voor leugen en bedrog, 
want dat is een gruwel  

in Uw ogen. 
 

PSALM 5 (2) 
GEBED VOOR DE ZONDAG 

 
U bent goedertieren: 

dankzij Uw verbondsliefde en 
verbondstrouw mogen wij als 

gezin naar Uw huis gaan. 
Leid ons in Uw gerechtigheid: 

maak het goed met U, 
door Uw Zoon, 

De HEERE ONZE GERECHTIGHEID. 
Laat ons op U vertrouwen 

en ons in U verblijden. 
Laat ons U liefhebben 
en van vreugde zingen. 
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PSALM 6 
GEBED OM VERGEVING 

 
Vergeef ons al onze zonden. 
Straf ons niet in Uw toorn. 

Ik heb verdriet  
over alles in ons gezin  

wat niet is zoals U het wilt. 
Ik ben verzwakt en verschrikt. 
Maar ik doe een beroep op Uw 

goedertierenheid. 
Red onze zielen en verlos ons! 
Heere, U hoort mijn smeking. 

Mijn ziel krijgt moed. 
U zult mijn gebed horen, 

Om Jezus’ wil. 
 
 

PSALM 7 
GEBED OM RECHT 

 
HEERE, er is zoveel onrecht op 

deze wereld: dicht bij en ver weg. 
Bewaar mij en mijn kinderen 
ervoor om onrecht te doen. 

Sta op over het onrecht  
dat gedaan wordt. 

Doet U recht, 
want U bent de Rechtvaardige! 

Laat de boosheid van de 
goddelozen stoppen en wees een 

Schild voor de oprechten. 
Laat mijn onbekeerde kinderen 

zich bekeren tot U! 
 

PSALM 8 
DANKGEBED VOOR DE SCHEPPING 

 
HEERE,  

hoe heerlijk Is Uw Naam  
op deze aarde! 

Wat is Uw majesteit  
zichtbaar in de schepping. 

Geef onze kinderen er oog voor. 
Leer ze Uw lof bezingen. 

En laat ze leven tot Uw eer! 
 
 

PSALM 9 
DANKGEBED 

 
HEERE, U bent de Allerhoogste! 

Leer mij en mijn kinderen  
U loven met heel ons hart. 

Leer ons  
spreken over Uw wonderen. 

Leer ons  
Uw Naam psalmzingen. 

Leer ons 
op U vertrouwen 
en bij U schuilen. 

Want U zult niet verlaten 
degenen die U zoeken. 
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PSALM 10 
GEBED IN BENAUWDHEID 

 
Waarom grijpt U niet in? 

Waarom staat U op afstand in 
deze moeilijke omstandigheden? 

Kom in actie, Heere! 
Toon Uw macht! 
Vergeet ons niet! 
U ziet het toch! 

Laat ons alle moeite en verdriet 
in Uw hand leggen. 

We vertrouwen ons aan U toe, 
Help ons! Hoor en verhoor! 
En geef ons nieuwe moed. 

 
 

PSALM 11 
GEBED OM LEIDING 

 
HEERE,   

de hemel is Uw paleis. 
Daar staat Uw troon. 

U regeert! 
U ziet alle mensen, 

ook ons. 
Leer ons vertrouwen 

op Uw leiding en regering. 
En U volgen. 

 
 
 
 

PSALM 12 
GEBED VOOR ONZE MOND 

 
Er is zoveel zonde  

in ons en om ons heen. 
Er is zo weinig liefde en trouw. 
Bewaar mij en mijn kinderen 

voor deze zonden. 
Zet HEERE een wacht 

voor onze lippen 
En behoed de deuren 

van onze mond. 
Dat wij vandaag niet 

zullen zondigen met woorden. 
 
 

PSALM 13 
GEBED IN MOEITE 

 
HEERE, 

er zijn mensen 
die het ons moeilijk maken. 

Hoe lang nog? 
Onze ogen zijn op U. 

Laat ons niet wankelen. 
We vertrouwen 

op Uw goedertierenheid. 
We verheugen ons in Uw heil. 

Laat ons zingen, 
omdat U voor ons  

gezorgd hebt. 
 
 

www.bijbelsopvoeden.nl www.bijbelsopvoeden.nl 

www.bijbelsopvoeden.nl www.bijbelsopvoeden.nl 



© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

 

   
 

   

PSALM 14 
GEBED OM VERLOSSING 

 
HEERE, 

U ziet uit de hemel  
of er iemand is die U zoekt. 

Maar U vindt niemand. 
Ook mijn kinderen en ik 

wijken steeds weer van U af. 
Verlos ons van de zonde. 

Maak ons los  
uit de greep van de duivel. 
Breng ons terug naar U. 

Dan zal Uw volk verblijd zijn. 
 
 

PSALM 15 
GEBED OM EERLIJKHEID 

 
Leer mij en mijn kinderen 

om eerlijk te leven 
voor Uw aangezicht  

en ten opzichte van onze 
naasten. 

Leer ons te doen  
wat Uw wet zegt. 

Leer ons de waarheid 
liefhebben en spreken. 

Bewaar ons ervoor om lelijk te 
praten tegen en over 

onze naasten. 
 
 

PSALM 16 
GEBED OM ONDERWIJS 

 
U bent onze God. 
U onderwijst ons 
door Uw Woord. 

Daarom willen we U loven. 
Geeft dat mijn kinderen 

steeds aan U  
en Uw Woord zullen denken. 
Dan zullen ze niet wankelen. 

Leid U ze op de weg 
door het leven. 

 
 

PSALM 17 
GEBED OM BEWARING 

 
U weet wat er in het hart 
van mijn kinderen leeft. 

Laat er niets zijn dat tegen U 
en Uw Woord ingaat. 

Bewaar ze voor diefstal. 
Laat ze op het pad  

van Uw geboden lopen. 
Laat ze niet gericht zijn  

op het hier en nu. 
Bewaar ze  

voor een werelds leven. 
Neem ze in Uw nabijheid. 

Maak het goed tussen hen en U. 
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PSALM 18 
GEBED OM HULP 

 
Ik zal U hartelijk liefhebben, 

O HEERE, mijn Sterkte. 
Laat dat de belijdenis zijn 
van mij en mijn kinderen. 

U bent onze Steenrots, 
onze Burcht, onze Uithelper. 

Als ik bang ben, 
of als mijn kinderen bang zijn, 
leer ze dan om U aan te roepen 

en op U te vertrouwen. 
Hoort U dan, verlos, geef kracht 

en voorzie in wat nodig is. 
  
 
 

PSALM 19 
GEBED VOOR (HER)SCHEPPING 

 
Heel de schepping vertelt Uw eer. 

Opent U de ogen van onze 
kinderen voor Uw heerlijkheid 

In de schepping. 
Leer ze van Uw schepping houden 

en voor Uw schepping zorgen. 
Opent U ook de ogen van onze 
kinderen voor Uw heerlijkheid  

in Uw Woord.  
Leer ze van Uw Woord houden  

en naar Uw Woord leven. 
Bekeer ze tot U. 

  
 
 

PSALM 20 
GEBED VOOR DE KONING 

 
Breng de koning aan Uw voeten. 

Bescherm en help hem 
met zijn gezin. 

Geeft U hem en de regering 
wijsheid – ons ten goede. 

Dan zullen wij verblijd zijn 
over Uw daden 

en krijgt U de eer. 
  
 
 

PSALM 21 
DANKGEBED 

 
Wij zijn blij  

om wat U gegeven hebt. 
Daarvoor danken we U. 

U komt tot ons  
met Uw zegeningen. 

Gebruik mij en mijn kinderen  
Ook tot zegen voor anderen. 
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PSALM 22 
GEBED NA GEBOORTE 

 
Heere, U bent het  
die onze kinderen  

geboren hebt doen worden. 
Op U zijn onze kinderen 

geworpen vanaf de baarmoeder. 
Ik heb Uw trouwe zorg  

ervaren in de kraamweek.  
Weest U de God  

van onze kinderen. 
Mogen ze U dienen  

en Uw lof verkondigen. 
Help ons ook verder. 
U bent mijn Sterkte! 

  
 
 

PSALM 23 
GEBED OM HERDERLIJKE ZORG 

 
HEERE, U bent mijn Herder, 

mij ontbreekt niets. 
Wees de Herder van onze kinderen,  

dan zal hun niets ontbreken.  
Leid ze naar stille wateren  

en in grazige weiden.  
Verkwik hun ziel en leid ze  

in het spoor van Uw gerechtigheid. 
En al moeten ze door het dal van 

de schaduw van de dood,  
weest U met hen.  

Laat Uw stok en Uw staf  
hen vertroosten. 

  
 
 

PSALM 24 
GEBED OM GODS ZEGEN 

 
U bent de grote Koning 

van hemel en aarde. 
Maak mijn kinderen tot 

onderdanen van U. 
Maak ze rein van handen 

en zuiver van hart. 
Geef ze Uw zegen  

en Uw gerechtigheid. 
Leer ze naar U vragen 

en Uw aangezicht zoeken. 
  
 
 

PSALM 25 (1) 
GEBED OM LEIDING 

 
HEERE, U zegt in Uw Woord 
dat allen die U verwachten 

niet beschaamd zullen worden. 
Daarom zijn onze ogen op U  

voor onze kinderen. 
Maak ze Uw wegen bekend. 

Leer ze Uw paden. 
Leid ze in Uw waarheid. 
U bent goed en recht. 

Daarom zult U zondaars onderwijzen. 
Denk aan Uw barmhartigheden  

en Uw goedertierenheden,  
want die zijn van eeuwigheid. 
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PSALM 25 (2) 
GEBED OM VERGEVING 

 
Gedenk de zonden van onze 

kinderen niet. 
Vergeef hun overtredingen. 

Denk aan hen  
naar Uw goedertierenheid.  

Want U bent  
de God van het verbond.  

Omdat U goed bent,  
onderwijst U zondaren.  
Leer ook onze kinderen  

Uw weg te gaan  
en te leven overeenkomstig  
Uw verbond en Uw Woord. 

  
 
 

PSALM 25 (3) 
GEBED OM BESCHERMING 

 
Wend U tot onze kinderen 

en wees ons genadig. 
Heere, ik ben zo bang als ik zie 
hoeveel vijanden hen omringen. 

Bewaar hun ziel en red ze. 
Laat ze in gevaar  

de Toevlucht nemen tot U  
en laat hen dan niet  
beschaamd worden. 

O God, verlos mij 
van al mijn benauwdheden 

en leer mij het  
van U te verwachten. 

  
 
 

PSALM 26 
GEBED OM BINDING AAN DE KERK 

 
HEERE, leer onze kinderen 
in de waarheid wandelen 

en niet wankelen. 
Laat ze wegblijven van goddelozen. 

Geef ze liefde tot Uw huis 
en Uw gemeente. 

Doe ze daar Uw lof zingen 
en Uw wonderen horen en 

doorvertellen. 
 
  
 
 

PSALM 27 
GEBED IN NOOD 

 
HEERE, 

U bent mijn Licht en mijn Heil: 
voor wie zou ik vrezen? 
U bent mijn Kracht: 

voor wie zou ik bang zijn? 
Neem ook mijn kinderen 

in Uw schuilplaats. 
Verberg ze in Uw hut. 

Hoor hun stem  
als ze tot U roepen. 

Laat ze U zoeken en bij U wonen. 
Doe ze Uw lieflijkheid zien. 
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PSALM 28 
GEBED OM VERLOSSING 

 
Tot U roep ik, HEERE, 

Want U bent mijn Rots. 
Houd U niet doof voor mij. 
Ruk mijn kinderen niet weg 

Met de goddelozen. 
Laat ze letten op Uw daden 

En op het werk van Uw handen. 
Wees hun Kracht en hun Schild. 

Verlos ze.  
Zegen ze. 
Weid ze.  

Draag ze tot in eeuwigheid. 
  
 
 

PSALM 29 
GEBED IN ONWEER 

 
Uw stem klinkt vol kracht. 
Uw stem doet ons beven. 

U laat zien dat U Koning bent. 
En dat in de hemel Uw troon is. 

U bent zo groot 
en wij zijn zo klein en nietig. 

We willen U eren. 
En ons voor U buigen. 

Geef ons kracht. 
En zegen ons met vrede. 

  
 
 

PSALM 30 
DANKGEBED VOOR GENEZING 

 
HEERE, ik heb tot U geroepen 
En U hebt mijn kind genezen. 
U hebt het in leven gehouden 

en het niet laten sterven. 
Daarom wil ik  

psalmen zingen voor U  
en U loven en danken. 

U hebt blijdschap gegeven. 
Wees ook voor het toekomende 

ons genadig. 
HEERE, wees onze Helper! 

  
 
 

PSALM 31 
GEBED OM BEWARING 

 
HEERE, tot U neem ik de toevlucht. 
Laat mij niet beschaamd worden. 

In Uw handen leg ik mijn kinderen. 
Wees ons genadig, HEERE. 
Ik ben bang en verdrietig. 

Ik ben zwak en krachteloos. 
Maar ik vertrouw op U, 

want onze tijden zijn in Uw hand. 
Doe Uw aangezicht over ons lichten. 

Verlos ons  
door Uw goedertierenheid. 

Doe wonderen. 
Bewaar en geef kracht. 
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PSALM 32 
GEBED OM VERGEVING 

 
Welzalig is hij wiens overtreding 

vergeven en wiens zonde bedekt is. 
HEERE, reken mijn kinderen 

hun ongerechtigheid niet toe. 
Leer ze hun zonden  

aan U bekend maken 
en hun overtredingen 

eerlijk belijden. 
Vergeef dan hun zonden. 
Laat ze niet als een paard 

of een ezel doordraven, 
maar leer ze leven naar Uw Woord. 

  
 
 

PSALM 33 
LOFPRIJZING EN GEBED 

 
HEERE, het past ons U te loven. 

Uw Woord is de Waarheid. 
Uw werk is betrouwbaar. 

De aarde is vol 
van Uw goedertierenheid. 

U blijft Dezelfde 
van generatie op generatie. 

Leer onze kinderen hoe gelukkig 
Uw volk is. 

Geef ze het besef dat U ze ziet 
En let op hun daden. 

Red hun ziel van de dood 
en behoud ze in het leven. 

  
 
 

PSALM 34 
GEBED VOOR DE MOND 

 
HEERE, laat Uw lof 

voortdurend in mijn mond zijn. 
Laat mij smaken en zien 

dat U goed bent. 
Dan zal ik mijn kinderen 

Uw vreze leren. 
Behoed mijn en hun mond  

voor het kwaad en  
voor het spreken van bedrog. 

Hoort U hen als ze tot U roepen 
en red ze. 

  
 
 

PSALM 35 
GEBED OM HULP 

 
Leer ons om niet naar mensen 

om ons heen te kijken, 
maar naar U alleen. 

Verlos onze ziel van mensen 
en vervul ons met U. 

Zeg tot onze ziel: 
Ik ben Uw heil. 

Als mensen lelijk tegen ons doen, 
Neemt U het dan voor ons op. 

Leer ons om het  
in Uw hand te geven  

en laat ons  
in U vrolijk en verblijd zijn.  
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PSALM 36 
GEBED VOOR HET DAGELIJKSE LEVEN 

 
HEERE, Uw goedertierenheid 

is tot in de hemel. 
Uw trouw en Uw waarheid 

is tot de wolken. 
Daarom nemen wij  

de toevlucht onder de schaduw van 
Uw vleugels. 

Voed ons uit Uw overvloed. 
Doe ons drinken van Uw gaven. 
Want bij U is de Levensbron. 

  
 
 

PSALM 37 
GEBED VOOR HET TIJDELIJKE LEVEN 

 
Leer onze kinderen op U vertrouwen 

en het goede doen. 
Laat ze vreugde vinden in U 

en eerlijk leven. 
Doe ze het in alles  
van U verwachten.  

Leer ze zien dat het weinige van de 
rechtvaardige beter is dan de 
overvloed van de goddelozen. 

Geef ze Uw zegen, 
want alleen Uw zegen maakt rijk en 

gelukkig voor tijd en eeuwigheid. 
  
 
 

PSALM 38 
GEBED BIJ ZONDEN EN ZORGEN 

 
HEERE, ik zie zoveel zonden  

in ons gezin.  
Al onze ongerechtigheden drukken 

mijn schouders naar beneden. 
Maar wat klaag ik,  
Heere der heren!  

Mijn begeren is voor U  
in al mijn leed. 

Blijf niet vanwege onze gebreken 
ver geweken, 

maar haast U tot onze hulp en red, 
O grote Hoorder van ’t gebed. 

  
 
 

PSALM 39 
GEBED OVER VERGANKELIJKHEID 

 
HEERE, doe mijn kinderen 

de ernst van het leven beseffen. 
Leer ze hoe vergankelijk ze zijn. 
Onze dagen zijn bij U geteld. 

En ons leven is slechts  
een handbreed gesteld. 

Bereid onze kinderen voor 
op de eeuwigheid. 

Geef leven aan hun ziel 
voordat zij sterven. 
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PSALM 40 
DANKGEBED VOOR VERHORING 

 
HEERE, U hebt mijn gebed verhoord. 

U hebt wonderen gedaan. 
U hebt aan ons gedacht. 

Daarom wil ik U danken en loven. 
U hebt geen behoefte aan offers. 

Want Uw Zoon heeft Zich geofferd. 
Open onze lippen en doe ons 

over Uw goedertierenheid spreken 
en Uw zaligheid verkondigen. 

Laat Uw goedertierenheid  
en Uw trouw  

ons blijvend beschermen. 
Want U bent onze Redder. 

  
 
 

PSALM 41 
GEBED OM GENEZING EN GENADE 

 
HEERE, mijn kind is ziek. 

Beschermt U het 
en behoudt het in het leven. 

Ondersteunt U het op het ziekbed. 
Geef genezing. 

Genees bovenal de ziel 
en wees mijn kind genadig. 

Geloofd zij de HEERE, 
de God van Israël 

van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
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