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Evangelie des Viedes.

PAULUS SCHRIJET

BESCHERMING!

J

GA NIET OP JE BLOTE VOETEN VECHTENI
VOOR JE HET WEET TRAP JE IN IETS SCHERPS.

PAULUS GEBRUIKT HET BEELD VAN EEN ROMEINSE SOLDAAT

DEZE HAD EEN SCHILD, HELM, TWAARD, BORSTBESCHERMING,
GORDEL EN' SANDALEN MET SCHEENBESCHERMERS.
A INVERS 19 GAAT HET OVER DE SANDALEN.

MET JE VOETEN KUN JE LOPEN.

DEIE BRIEF
LOOP NAAR DE ANDER TOE OM OVER DE HEERE TE VERTELLEN.
ﬁh?héFE%EGEMEENTE SPREEK MAAR GOED OVER HEMI
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