Bid
en u zal
gegeven
worden

Vertrouw
op den
HEERE

HEERE,
zet een wacht
voor mijn mond,
behoed de deur
mijner lippen

(Psalm 141)

De HEERE Wees sterk

is nabij allen en
die Hem heb goede

aanroepen. moed.

(Psalm 145) (Jozua 1)
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Werp uw Zijt uw
zorg op ouderen
den HEERE gehoorzaam
Welgelukzalig
is een iegelijk
die den HEERE vreest,

die in Zijn wegen wandelt.

(Psalm 128)

Wijk af Zoek
van het kwaad den vrede
en en
doe het goede jaag die na
(Psalm 34) (Psalm 34)

Mijn hulp is van
den HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt
heeft.
(Psalm 121)

Uw handen hebben
mij gemaakt en bereid;
maak mij verstandig,
opdat ik Uw geboden
lere. (Psalm 119)

Vraagt naar
den HEERE en Zijn sterkte,
zoekt Zijn aangezicht
geduriglijk.
(Psalm 105)

aakt
- Heb
bidt! uw naaste
lief!
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