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Bladwijzer
Gebed voor christelijke gezinnen
Gebed voor christelijke scholen
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HEERE, GEEF ONS CHRISTELIJKE GEZINNEN

Heere, geef ons christelijke gezinnen!
Waar de Bijbel wordt geliefd en onderzocht,
Waar de wil van de Meester wordt gezocht,

Bekroond met schoonheid die Uw liefde
heeft gewrocht.

Heere, geef ons christelijke gezinnen!
Waar vader als priester in waarheid leidt,
Waar men samen tegen de zonde strijdt,
Met vreugde en liefde gezang begeleidt.

Heere, geef ons christelijke gezinnen!
Waar de moeder koninklijk zorgzaam is,
Zij anderen laat zien dat Uw weg de beste is,
De Heere Jezus als geéerde Gast aanwezig is.

Heere, geef ons christelijke gezinnen!
Waar kinderen worden geleid aan de hand,
Tot Christus in Zijn schoonheid — liefdesband,

Waar het altaar van Gods dienst altijd brandt. |

Oorspronkelijke tekst:
‘God give us christian homes’ - Engelse hymne van B.B. Mc. Kinney
Nederlandse bewerking:
www.bijbelsopvoeden.nl
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HEERE, GEEF ONS CHRISTELIJKE SCHOLEN

Heere, geef ons christelijke scholen!
Waar de Bijbel wordt geliefd en onderzocht,
En de wil van de Meester wordt gezocht.

Heere, geef ons christelijke scholen!
Waar de leerkracht ‘t kind in de waarheid leidt,
En men samen tegen de zonde strijdt.

Heere, geef ons christelijke scholen!
Waar men voor elkaar koninklijk zorgzaam is,
En anderen zien dat Uw weg de beste is.

Heere, geef ons christelijke scholen!
Waar kinderen worden geleid aan de hand,
Tot Christus in Zijn schoonheid — liefdesband.

Heere, geef ons christelijke scholen
Waar kinderen wortelen en in de diepte
groeien,
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En door Uw Geest levensbomen mogen bloeien.

Oorspronkelijke tekst:
‘God give us christian homes’ - Engelse hymne van B.B. Mc. Kinney
Nederlandse bewerking voor gezin en school:
www.bijbelsopvoeden.nl
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