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Van Paasfeest naar Pinksterfeest: 50 dagen tellen 
Deze kijktafel wil de rode draad van Paasfeest naar Pinksterfeest laten zien 

die loopt van het Oude naar het Nieuwe Testament. 
Je vindt rond dit thema nog veel meer materiaal op de website: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/van-pasen-naar-pinksteren 
 

1. Kies een ondergrond (een leeg (planten)bakje, doosje of iets dergelijks) 
2. Leg er oase of piepschuim in, zodat je erin kunt prikken 
3. Print de afbeeldingen hieronder en kleur ze in 
4. Misschien heb je nog prikkers met 50 liggen en anders kun je die eenvoudig zelf 

maken 
5. Leg kinderen met behulp van het Bijbelrooster of de gezinsmoment/objectlessen uit 

hoe Paasfeest in het Oude Testament werd gevierd (als herdenkingsfeest aan de 
uittocht uit Egypte en als feest aan het begin van de oogst (Feest van de 
Eerstelingen)) 

6. Leg kinderen met behulp van het Bijbelrooster of de gezinsmomenten/objectlessen 
uit dat de Heere had geboden dat ze 7 weken of 49 dagen moesten tellen na Pasen 
en dat het dan weer feest was: Wekenfeest 

7. Leg kinderen met behulp van het Bijbelrooster of de gezinsmomenten/objectlessen 
uit hoe het Wekenfeest (=Pinksterfeest) in het Oude Testament werd gevierd (als 
herdenkingsfeest aan de verbondssluiting bij de Sinaï en als feest aan het einde van 
de oogst) 

8. Praat er met kinderen over dat exact op dezelfde data in het Nieuwe Testament het 
Paasfeest en Pinksterfeest een andere invulling kregen en welk licht het Paasfeest en 
Pinksterfeest van het Oude Testament daarop werpen. 

  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/van-pasen-naar-pinksteren


© www.bijbelsopvoeden.nl 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


