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Bijbelse kijktafel 

Karakter 9: Vriendelijk 
 

Verschillende Bijbelteksten zijn mogelijk. Bijvoorbeeld: 

1 Thessalonicenzen 2 vers 7 
‘Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u,’ 

gelijk als een voedster haar kinderen koestert’. 
 

1. Neem een plateau of ondergrond  
2. Lees en bespreek de Bijbeltekst en bedenk hoe je dit kunt laten zien 
3. Op dit plateau staat van Playmobil een stoel met een moeder met baby. Daarbij 

een wiegje en maxi-cosi. En een klein kindje die vlakbij moeder aan het spelen is.  

4. Knip hieronder de titel uit en de vriendelijke gezichtjes 

5. Leg daarbij de te leren Bijbeltekst op een zichtbare plaats. Wil je uitgebreider bij de 

tekst stilstaan, gebruik dan het gezinsmoment/de objectles over dit thema: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/karakter-9-vriendelijk-3/  

6. Een eenvoudig rijmpje om de boodschap te onthouden is:  

Een vriendelijk gezicht 

geeft overal licht! 
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Vriendelijk 
 

‘Maar wij zijn vriendelijk geweest 
in het midden van u,  

gelijk als een voedster  
haar kinderen koestert. 

 
1 Thessalonicenzen 2 : 7 
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