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Karakter 4: Geduld
De lankmoedige is beter dan de sterke
en die heerst over zijn geest dan die een stad inneemt.
Spreuken 16 vers 32

1. Neem een plateau of ondergrond.

2. Zet alsstad wat speelgoedhuisjes (kan ook van duplo of lego) neer.

3. Zet voorde stad wat (duplo)poppetjes met vuisten omhoog.

4. Zet naastdestad op een stoel een poppetje die geduldigwacht en ondertussen leest
(in de Bijbel) of bidt.

5. Leg de Bijbeltekst erbij.

6. Print de vuisten en harten uit (zie hieronder). Bespreek hoe je aaniemand kunt zien
datiemand ongeduldigis. Bijv. iemand maakt een vuist of heeft een frons boven zijn
ogen.

7. Alsje iemand geduldigziet wachten, straalt daar liefde van af (harten).

8. Knip hetwoord ‘geduld lankmoedig’ uit en plak er twee satéprikkers achter om het
op/aan het plateau vast te maken.

9. Legdaarbijdete leren Bijbeltekst op een zichtbare plaats.
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De lankmoedige
is beter Lr
dan de sterke, s’g. g
en
die heerst over zijn geest,
dan die een stad inneemt.

Spreuken 16:32

Geduldig
lankmoedig
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