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Bijbelse kijktafel 
Twaalf discipelen 

Mattheüs 9:9 
‘En Jezus (…) zeide tot hem: Volg Mij, 

En hij opstaande, volgde Hem’. 
Mattheüs 4:19-20 

‘En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, 
en Ik zal u vissers der mensen maken. 

Zij dan terstond hun netten verlatende,  
zijn Hem nagevolgd’  

 
1. Lees en praat met elkaar over de roeping van de discipelen. 
Je kunt daar evt. het Bijbelrooster bij gebruiken dat je  

op de website vindt. Bedenk bij elke roeping hoe je dat voor  
kinderen inzichtelijk kunt maken 
2.   Zoek een ondergrond en leg op de bodem gekleurd papier  
(of ander materiaal). Laat met pijlen zien hoe ze allemaal hun  
werk achter zich laten en de Heere Jezus gaan volgen 

3. Plaats tenslotte de tekst die je wilt leren erbij. Leg deze  
voor kinderen uit en leg de verbinding met hun eigen leven 

4. Een hulpmiddel (lied) om de namen van de twaalf discipelen  
te leren vind je op de website bij de categorie Peuters:  
Bijbelonderwijs twaalf discipelen. 
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