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Salomo 
BIJBELONDERWIJS VOOR JONGE KINDEREN (2-8 JAAR) 

 
Bijbel 
De geschiedenissen van Salomo die gebruikt zijn bij het Bijbelrooster, kun je vinden in 1 
Koningen 3, 4 en 10. 
Het Bijbelrooster kun je hier vinden: www.bijbelsopvoeden.nl/product/salomo 
 
Bijbelse vertelling 
De Bijbelse geschiedenis van Salomo vind je in ‘Kijk en Luister’ deel 2 
ISBN: 9789033120862 van Laura Zwoferink 
 
Bijbeltekst 
Je kunt de volgende Bijbelteksten leren: 
-1 Koningen 3 vers 9a: ‘Geef dan Uw knecht een verstandig hart’ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1koningen39a-leren/ 
-Mattheüs 12 vers 42: ‘De koningin van het zuiden (…) is gekomen van het einde der aarde, 
om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier!’ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus1242-leren/ 
 
Psalmvers 
Verschillende Psalmen kun je naast het leven van Salomo leggen. Hierbij kun je denken aan: 
Psalm 17:3, Psalm 21:5,  Psalm26:1,  Psalm 64:10,  Psalm 68:10,  Psalm71:12, Psalm81:12,  
Psalm 100:2,  Psalm 107:22 en Psalm 136:4 
De Psalmkaarten hiervan kun je vinden op de site www.bijbelsopvoeden.nl  
Je zou bijv. ook aan Psalm 72:6 en 8 kunnen denken. Hier zijn (nog) geen Psalmkaarten van.  
 
Doelen  
Wat vind jij belangrijk dat je kind van dit thema leert en onthoudt?  

Je zou hiervoor doelen kunnen maken die passend zijn bij de leeftijd van het kind.  
Bijvoorbeeld:  
Het kind kan vertellen: 

- Wat Salomo aan de Heere vraagt. 
- Wat de Heere aan Salomo geeft. 
- Wat Salomo doet bij de rechtszaak tussen de twee vrouwen. 
- Wie er bij koning Salomo op bezoek komt en wat er dan gebeurt. 
- Waarin Salomo een type/voorbeeld van de Heere Jezus is. 

 
Bijbellied 

Er zijn verschillende Bijbelliederen die hierbij gezongen kunnen worden.  
Hieronder een paar voorbeelden: 
 
1. Salomo zit op de troon 
Salomo zit op de troon; hij regeert als Davids zoon. Als hij komt in Gibeon, knielt hij in het 
heiligdom (…)  
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Dit lied heeft 6 coupletten van 6 regels. Het is geschreven door Joanne van Amstel en 
gecomponeerd door  S.M.W. Bezemer. 
Je kunt het vinden in: ‘Ook uit de mond der kinderen deel 3, lied 19. 
 
2. De koningin van Scheba 
De koningin van Scheba kwam met een rijke stoet (…) 

Dit lied heeft 7 coupletten van 4 regels en is geschreven en gecomponeerd door T.J. van 
Driel. Je kunt het vinden in: ‘Ook uit de mond der kinderen deel 3, lied 20. 
 
3. De koningin van Scheba 
De koningin van Scheba ging heel koninklijk aan boord (….) 
Dit lied heeft 7 coupletten van 4 regels en is geschreven door Hanna ’t Lam en 
gecomponeerd door Wim ter Burg. Je kunt het vinden in deel 4 van ‘Alles wordt nieuw’ lied 
8. 
 
Eventueel kun je uit ‘Elk zing Zijn’ lof’ het volgende vers zingen: 
 
4. De rijke bedelaar 
Roem, wereld, uw schatten! Gij kunt niet bevatten, hoe rijk ik wel ben.  
Het is lied 27 uit Elk zing’ Zijn lof. De tekst is geschreven door Pieter Leonard van de Kasteele 
en bewerkt door Martien van der Zwan. Het is een lied van 6 korte regels en 5 coupletten. 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=162 
 
Kijktafel  

    
- Neem een plateau, kastje, tafeltje, dienblad of iets dergelijks als ondergrond  
- Leg op de bodem goudkleurig papier 
- Maak de troon (zie verwerking 1) en zet deze er op 
- Je zou ook een troon en/of een kroon kunnen laten maken van klei  

- Versier het blad met gouden/kostbare materialen (goud lint enz.) 
- Plaats de tekst erbij: ‘De koningin van het zuiden (…) is gekomen van het einde der 

aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier!’  

- Bespreek dat al het goud en alle schatten van Salomo heel mooi waren. Dat hij ook 
heel veel wijsheid gekregen had en dat er in zijn rijk vrede was toen hij regeerde. 

Maar dat de HEERE bóven dit alles veel heerlijker is. Dat Hij de opperste Wijsheid is 
en dat er in Zijn Koninkrijk eeuwig vrede is.  

- Evt. kun je de andere verwerkingen er ook bij plaatsen.  

 
Verwerking 
1. Troon 
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Nodig: de kleurplaat van de troon die je hieronder vindt, een kartonnen 
doosje (bijv. van hagelslag of macaroni), schaar, lijm, zilverfolie, glitter of 
iets dergelijks. 
 
- Knip (of prik) de troon helemaal uit. Daarna langs de armleuning en het 
zitgedeelte knippen zodat je alleen de rugleuning hebt. 

- Als het pakje rechtop staat; beplak je de onderkant en wat van de 
zijkant met zilverfolie. 
- Maak in het zitgedeelte van de troon een vouw tussen de onderste 

rand met stoelpoten en het zitgedeelte 
- Smeer het in met lijm en plaats de vouw aan de onderkant van het pakje op de vouwlijn 
van het pakje 
- Knip in de lengte het pakje door tot het zitgedeelte en vouw deze omhoog zodat je een 
soort rugleuning krijgt. Plak daarop de rugleuning van de stoel en knip deze netjes uit.  
- Knip het karton zover weg dat de stoel goed blijft staan, maar je verder niet te veel van het 
karton ziet.  
- Versier de stoel mooi (dit zou je evt. ook kunnen doen voordat je de troon in elkaar zet). 
 
2. Kleurplaat troon en kroon 

 
- Print de kleurplaten uit van de troon en de kroon die je hieronder kunt vinden. 
- Laat de platen mooi inkleuren of versieren met bijv. glitters, paletjes, zilverfolie, 
crêpepapier of id.  
- Hang de kleurplaten bij de kijktafel.  

 
3. Salomo’s wijsheid als rechter 

 
 

- Print de vier kleurplaten uit die je hieronder kunt vinden 

- Knip ze uit en laat ze in kleuren 
- Bespreek in welke volgorde de kleurplaten horen 

- Plak ze op papier  
- Evt. kun je er een Bijbeltekst bij schrijven of leren, bijv. 1 Koningen 3:28b of 1 

Koningen 4:29 
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1 Koningen 3 vers 16-23 
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