
Ruth 

BIJBELONDERWIJS VOOR JONGE KINDEREN (3-10 JAAR) 

Bijbel 
Ruth 1 t/m 4 
Zie het Bijbelrooster ‘Ruth’: www.bijbelopvoeden.nl/product/ruth/ 
 

Bijbelse vertelling 

De Bijbelse geschiedenis van Ruth vind je in Kijk en Luister deel 1.  
Ds. C.J. Meeuse heeft ook een boekje geschreven met navertellingen van de Bijbelse 
geschiedenis van Ruth. Het boekje heet: De vrouw uit Moab.  

De geschiedenis van Ruth kun je ook vinden in het Bijbelleesboekje Ruth. Deze is geschreven 
door Ditteke Klaassen-de Haan. 

 
 
 
 
 
 

  

Bijbeltekst 
Verschillende Bijbelteksten uit het Bijbelboek Ruth zijn geschikt om te leren, bijvoorbeeld:  
- Ruth 1:16 Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder 
te keren; want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan, en waar gij zult vernachten, al ik 
vernachten; uw volk is mijn volk en uw God mijn God. (Je kunt er voor kiezen om kleine 
kinderen alleen de laatste zin te laten leren.) 
Leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/ruth116b-leren\ 
- Ruth 2:12 De HEERE vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van den HEERE, den God 
Israëls, onder Wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. 
- Ruth 3:9b Ik ben Ruth, uw dienstmaagd; breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, 
want gij zijt de losser.  
 

Psalmvers 

Verschillende Psalmversjes zijn geschikt om te leren omdat ze aansluiten bij de Bijbelse 
geschiedenis van Ruth, bijvoorbeeld: Psalm 2 vers 7, Psalm 17 vers 3, Psalm 42 vers 5, Psalm 
81 vers 12. De psalmkaarten hierbij kun je vinden op www.bijbelsopvoeden.nl.  
 

Doelen 

Wat vind jij belangrijk dat je kind van dit thema leert en onthoudt? Je zou hiervoor doelen 

kunnen maken die passend zijn bij de leeftijd van het kind. 
Bijvoorbeeld: 
- Het kind kan vertellen waarom Ruth wel meeging met Naomi, maar Orpa niet. 
- Het kind kan vertellen waarin Boaz als losser op de Heere Jezus lijkt. 
- Het kind kan vertellen dat God alles in het leven leidt. 
 

http://www.bijbelopvoeden.nl/product/ruth/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/ruth116b-leren/


Bijbellied 

1. Ruth, die eens uit Moab kwam 
Een lied uit: ‘Alles wordt nieuw’ deel 4 van Hanna Lam en Wim ter Burg. 
 
2. Er groeit geen koren, er is geen brood 
Een lied uit: ‘Ook uit de mond der kinderen’ deel 1.  
 
3. De keus van Ruth 
Lied gemaakt door J.E. Eilers 
Refrein:  
Waar gij zult heen gaan zal ik gaan 
Waar gij vernacht daar rust ik ook 
Het volk van uw God zal mijn volk nu zijn 
Waar gij heen gaat zal ik gaan 
1. Beweeg mij niet u te laten gaan 
T’rug te keren tot mijns vaders huis 
Want de God Die over alles heerst 
Heeft bevolen dat ik blijf 
Refrein 
2. En waar gij sterft daar is mijn dood 
Zal ‘k met uw volk eens begraven zijn 
Want ik weet dat God, Die trouwe houdt 
Eveneens mijn God zal zijn. 
Refrein 
3. Het volk van uw God zal mijn volk nu zijn 
Waar gij heengaat zal ik gaan. 
Op Youtube is de melodie te beluisteren wanneer je de titel intypt in het zoekvak. 
 
4. E-li-mé-lech gaat naar Mo-ab (Wijs: ho-ger dan de blau-we luch-ten) 
 

E-li-mé-lech gaat naar Mo-ab - daar is brood in o-ver-vloed. 
hij ver-koopt zijn huis en lan-den. - vindt de Hee-re dat wel goed?  
 

ja-ren la-ter zijn ge-stor-ven - va-der, zo-nen, door Gods hand 
zegt Na-ó-mi: ik keer we-der, - ‘k blijf niet in dit hei-den-land. 
 

heel ver-drie-tig staan drie vrou-wen - bij el-kaar aan Mo-abs grens. 
Or-pa gaat niet mee naar Ka-nân. - Ruth, die heeft maar é-ne wens: 

 
uw volk mijn volk, lie-ve moe-der, - waar u heen-gaat, ga ik mee, 
waar u slaapt, zal ‘k ook ver-nach-ten, - uw God mijn God; Hij geeft vree. 

 
5. IJ-v’rig raapt Ruth ko-ren-a-ren (Wijs: ho-ger dan de blau-we luch-ten) 
 

ij-v’rig raapt Ruth ko-ren-a-ren, - heel de dag, van vroeg tot laat. 
bo-az vraagt zijn knecht: weet jij ook - wie die vrouw is, die daar gaat? 

 
is het e-tens-tijd, hij roept haar. - Ruth vraagt hem: o, zeg het mij, 
van-waar kent gij mij, een vreem-de? - maar hij zegt: kom, zit hier-bij. 



 
hij geeft haar ge-roos-terd ko-ren, - o zo-veel en ook nog brood. 

thuis ver-telt zij ’t aan Na-ó-mi, - en hun dank aan God is groot. 
 

in de poort wordt recht ge-spro-ken - o-ver E-li-mé-lechs land. 
bo-az lost het, wil Ruth trou-wen. - zo be-stuurt het ’s Hee-ren hand.  
 

De laatste twee liederen zijn met toestemming van de Gereformeerde Bijbelstichting overgenomen 
uit Bijbelleesboekje Ruth, Deel 7 Oude Testament van Ditteke Klaasse-den Haan.  

 

Kijktafel 

 
Op de kijktafel is te zien: 

- de Bijbeltekst die ingekleurd kan worden en ondersteunende pictogrammen bevat (je 
vindt deze plaat hieronder); 

- een gekleurde plaat van Naomi en Ruth; 
- een weg (waar gij zult een gaan, zal ik ook gaan); 
- een poppetje in een bed (waar gij zult vernachten, zal ik vernachten); 
- een heel aantal poppetje bij elkaar (Uw volk is mijn volk); 
- een wolk met pijl omhoog (uw God mijn God). 

 

Verwerking 
1. Kleurplaten 
Er zijn kleurplaten van Ruth, Naomi en Ruth en Ruth en Boaz en Obed 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/ruth21-17-kleuren/ 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/ruth218-23-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/ruth413-kleuren/ 
 
2. Bladwijzer 

Er is een bladwijzer beschikbaar om in te kleuren over Ruth 1 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-bladwijzer-ruth-5-11-jaar/ 
 
3. Bescherming onder vleugels 
Om het nemen van de toevlucht onder vleugels aan jonge kinderen uit te leggen, vind je hier 
een werkblad:  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/werkblad-bescherming-3-schuilen-vleugels/ 
  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/ruth21-17-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/ruth218-23-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/ruth413-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-bladwijzer-ruth-5-11-jaar/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/werkblad-bescherming-3-schuilen-vleugels/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


