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GESLAAGD? DANKEN! 
Bijbelmoment bij een positieve examenuitslag 

 
 

David spoort zichzelf aan om de Heere te danken. 
‘Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden. 

Paulus spoort de Thessalonicenzen aan om te danken: 
‘Dankt God in alles’ (1 Thessalonicenzen 5). 

Nu je geslaagd bent, is er ook alle reden om de Heere te danken. 
 
 

 Bijbel 
Maak een keuze:  

Lees Psalm 103:1-11  of 1 Thessalonicenzen 5:12-18 
 

 
Bespreken 

Gespreksvragen bij Psalm 103: 
- Wat zegt David tegen zichzelf (vers 1)? 
- Waarom hebben ook wij die aansporing steeds nodig? 
- Waarom wil hij de HEERE loven (vers 2)?  
- Wat zijn weldaden? Welke voorbeelden geeft hij daarvan? 
- Je bent geslaagd. Je examentijd is voorbij. Wat vond je mooie momenten? Wat vond je 
moeilijke momenten? Welke weldaden van de Heere kun je noemen? 
- Wat hebben wij verdiend (vers 10)? 
- Hoe komt het dat God niet geeft wat wij verdienen, maar dat Hij zoveel weldaden geeft 
(vers 8)? 
 
Gespreksvragen bij 1 Thessalonicenzen 5: 
- Wat zegt Paulus over danken (vers 18a)?  
- Welke aansporing voegt hij erbij? Waarom hebben wij ook steeds zo’n aansporing nodig?  
- Je bent geslaagd. Je examentijd is voorbij. Wat vond je mooie momenten? Wat vond je 
moeilijke momenten? Heb je Gods hulp ervaren? Waarvoor wil je danken? 
- Misschien zijn er ook in je klas die niet geslaagd zijn. Waar spoort vers 14 je toe aan? 
 

 
Bezig 

- Neem het geslaagd zijn als dankpunt mee in je gebed. Vraag ook eventuele andere 
kinderen om bid- en dankpunten.  
- Je kunt met elkaar een Bijbelse kijktafel maken bij (één van) deze Bijbelgedeelten met 
herinneringen uit de examen- of schooltijd en daarbij Psalm 103:2 of 1 Thessalonicenzen 
5:18 uit het hoofd leren. 
- Handletter Psalm 103:2 of 1 Thessaloncenzen 5:18 op een kaart en stuur die naar iemand 
die geslaagd is.  
- Kies een andere Bijbeltekst en stuur die op een kaart ter bemoediging naar iemand die 
gezakt is of herexamen moet doen. 
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