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1. Geen verwachting 
Ellendig leven zonder God 
En niet gehoorzaam aan ’t gebod 
De zonde maakte alles naar. 
Wat God gezegd had was echt waar. 
Nu is er niets meer te verwachten 
Het leven is vol donk’re nachten. 
 
2. Verlossing beloofd 
Maar God belooft: Ik zend Mijn Zoon 
Verlaat de hemel en Zijn troon. 
Wordt Mens en is Immanuël. 
Hij brengt verlossing en doet wel. 
Nu is er redding te verwachten 
Zijn komst geeft licht in donk’re nachten. 
 
3. Verwachting 
Het volk heeft lang op Hem gewacht 
Het gaat zo anders dan gedacht. 
Net als de wachters wachten zij. 
En nemen steeds Gods Woord erbij. 
Beloften vullen hun gedachten; 
God redt die hopend op Hem wachten. 

 
4. Verlossing gekomen 
De Zoon van God komt op Gods tijd. 
Verlost van ongerechtigheid. 
Hij draagt de straf, neemt weg de schuld. 
Gods Woord is nu in Hem vervuld. 
De Zaligmaker is geboren. 
En heel de wereld moet het horen. 
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