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Paulus en vervolging 
BIJBELLEESROOSTER met uitleg en gespreksvragen 

 

Dag 1: Saulus vervolgt 
Lees Handelingen 8 vers 1-8 

Stéfanus is gestorven. Boze mannen hebben net zolang stenen naar hem gegooid totdat hij 
niet meer leefde. Ze deden hun jassen uit om beter te kunnen gooien. En wie paste er op 
hun jassen? Saulus. Hij vond het wel mooi wat er gebeurde. Hij moet niets hebben van 
christenen. Hij doet er alles aan het christelijke geloof kapot te maken. Hij kijkt goed welke 
mannen en vrouwen naar de kerk gaan. Hij gaat naar hun huizen toe, trekt ze mee naar 
buiten en brengt ze naar de gevangenis. Saulus gaat woest tekeer tegen de christenen! 
En wat gebeurt er dan? Veel christenen gaan weg uit Jeruzalem. Ze vinden het te gevaarlijk 
om daar te blijven wonen. Ze komen in allerlei andere steden en dorpen terecht.  
Hoe leven ze daar? Zijn ze christen in het geheim? Durven ze nu niet meer naar de kerk? Nee 
hoor, ze verkondigen juist het Evangelie. Ze vertellen anderen over de Heere Jezus. De 
Heilige Geest zegent hun woorden. Ook in deze steden gaan steeds meer mensen in God 
geloven.  
Zie je wat er gebeurt? De duivel probeert de kerk stuk te maken. Hij wil dat er minder 
christenen komen. Maar God gebruikt de vervolging om de kerk te laten groeien. Er komen 
juist steeds meer christenen bij. De duivel kan wel tekeer gaan, maar hij verliest het altijd 
van de Heere! 

Bespreken: 
Stel je voor dat jij uit je woonplaats vertrekt omdat er vervolging is.  

Zou je in je andere woonplaats over de Bijbel en de Heere Jezus gaan vertellen?  
Waarom wel/niet? 

Wat leren we van dit Bijbelgedeelte? 
 

Dag 2: Paulus wordt vervolgd 
Lees Handelingen 9 vers 20-29 

Wat een grote verandering is er in het leven van Saulus gekomen: een vernieuwing van zijn 
hart. Saulus is Paulus geworden. Hij is bekeerd. Je hebt er op school vanuit het begin van dit 
Bijbelhoofdstuk over gehoord en erover nagedacht. Je leest in deze verzen hoe alles in 
Paulus’ leven nu precies omgekeerd is. Wat hij eerst haatte, heeft hij nu lief. Waar hij eerst 
tegen vocht, daar werkt hij nu aan mee. Waar hij eerst niet over wilde horen, dat gaat hij nu 
vertellen. ‘Hij predikte terstond Christus, dat Hij de Zoon van God is’. Geen wonder dat de 
mensen verbaasd zijn! Bekering is omkering: afkeren van de zonde en terugkeren naar God. 
Je ziet het duidelijk in het leven van Paulus. Je hoort het aan wat hij vertelt.  
Het duurt niet lang of Paulus wordt zelf vervolgd: de vervolger wordt een vervolgde. Het 
gaat zo ver dat ze hem willen doden. Gelukkig laten vrienden hem in een mand uit de stad 
ontsnappen. Paulus gaat naar Jeruzalem. Ook daar zijn ze verbaasd dat hij zo veranderd is. 
Dat is het werk van God in zijn leven. Ook daar spreekt Paulus over de Heere Jezus. Ook daar 
willen ze hem doden. Zo zal het steeds gaan in het leven van Paulus. ‘Allen die godzalig 
willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden’ (2 Timotheüs 3).  

Bespreken: 
Lijk jij op Saulus die vervolgt of op Paulus die vervolgd wordt?  

Plaag jij mensen die christelijk willen leven of help je ze?  
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Dag 3: Paulus en Silas in de gevangenis 
Lees Handelingen 16 vers 20-31 

Paulus en Silas zijn op hun zendingsreis in Filippi aangekomen. Ze weten zeker dat ze hier 
moeten zijn, want de Heere had Paulus geroepen om daar het Evangelie te verkondigen 
(vers 10). Maar wat gebeurt er? Veel mensen willen het Evangelie niet horen. Ze pakken 
Paulus en Silas vast en brengen ze naar Romeinse soldaten. Die laten Paulus en Silas geselen 
en brengen ze dan naar de gevangenis.  
Moeten Paulus en Silas huilen omdat ze zoveel pijn hebben? Zijn ze verdrietig omdat ze nu 
niet kunnen preken? Hoor eens: ze bidden en zingen. Nee, je hoort geen klaagliederen, maar 
lofzangen.  
De medegevangenen luisteren verbaasd. Ze zijn wel gewend dat mensen in de gevangenis 
lelijke dingen zeggen. Maar dit hebben ze nog nooit gehoord: zingen van blijdschap in de 
gevangenis. Waarom zijn Paulus en Silas blij? Het staat er hier niet bij. Maar we weten van 
de apostelen dat ze blij waren in de gevangenis omdat ze ‘waardig geacht waren om Jezus’ 
wil smaadheid te lijden’. ‘Zij hebben mij gehaat, zij zullen ook u haten’, had de Heere Jezus 
gezegd. Dat gebeurt nu.  Wat bijzonder: ook in de gevangenis zijn Paulus en Silas 
zendelingen. Ook daar komen ze voor hun geloof in God uit.  

Bespreken: 
Durf jij ervoor uit te komen dat je christen bent? Noem eens een voorbeeld!  

Hoe komt het dat wij ons vaak schamen om voor het christelijke geloof uit te komen?  
 
 
 
 

Dag 4: Paulus’ onderwijs aan de Korinthiërs over vervolging  
Lees 1 Korinthe 4 vers 9-16 

Misschien woon jij in een dorp waar veel mensen naar de kerk gaan. Er zijn ook christenen 
die wonen in een stad waar weinig mensen naar de kerk gaan. Zo was het in Korinthe ook. Er 
waren maar weinig christenen. Hoe kijken wereldse mensen naar christenen? Paulus zegt: ze 
kijken naar ons zoals ze naar een schouwspel kijken. Ze vinden ons maar apart. Ze kijken op 
ons neer. Heb je het weleens gemerkt dat mensen zo naar je kijken? 
Sommige mensen gaan nog verder dan alleen minachtend kijken. Ze sluiten christenen 
buiten: je mag niet meedoen. Ze schelden christenen uit. Ze vechten tegen christenen. Ze 
vervolgen christenen. Paulus weet er alles van. Hij heeft het zelf allemaal meegemaakt.  
Hoe gaat Paulus ermee om? Wat doet hij als iemand hem uitscheldt: gaat hij terugscheld en? 
Nee, hij zegent: hij zegt goede woorden terug. Wat doet hij als hij wordt vervolgd: gaat hij 
terugvechten? Nee, hij verdraagt het: hij zegt niets. Wat doet hij als iemand lelijke dingen 
over hem zegt? Hij brengt het bij de Heere en gaat bidden. 
Paulus zegt tegen de mensen in Korinthe en tegen jou en mij: wees mijn navolger. Dat 
betekent: doe net als ik. ‘Vergeld niet kwaad voor kwaad, maar zegen’ (1 Petrus 3). ‘Overwin 
het kwade door het goede’ (Romeinen 12) 

Bespreken: 
Ben jij weleens uitgelachen of uitgescholden omdat je christelijk bent?  

Wat deed je toen? Is dat zoals Paulus hier zegt?  
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Dag 5: Paulus’ onderwijs aan Timotheüs over vervolging 
Lees 2 Timotheüs 3:1-4 en 10-17 

Kijk eens goed naar het schilderij dat Paulus in vers 1-4 schildert! Dat ziet er niet best uit. Het 
is een schilderij voor donkere kleuren. Hoe komt dat? Dat komt door de zonde. In de laatste 
periode van de wereld – de eindtijd – zal de zonde uitgeleefd worden. Mensen zullen zich 
niet meer laten tegenhouden, maar volop zondigen. Timotheüs doet daar niet aan mee. Hij 
volgt Paulus. Hij leeft zoals de Heere wil. Hij leeft godzalig (vers 12). Heb je dan een makkelijk 
leven zonder pijn, verdriet en zorgen? Nee, dat niet. ‘Allen die godzalig willen leven in 
Christus Jezus zullen vervolgd worden’. Wie gelooft in de Heere Jezus en leeft als een 
christen, krijgt te maken met vervolging. Kijk maar naar het leven van Paulus. Hij heeft veel 
moeten lijden. En toch is hij gelukkiger dan mensen die in de zonde leven. ‘De Heere heeft 
mij uit alle verlost’. De Heere is bij hem. En wie de Heere heeft, heeft alles!  
Daarom zegt Paulus tegen Timotheüs: blijf dicht bij de Heere en Zijn Woord. Lees veel in de 
Bijbel en laat je onderwijzen door de Heere. Door Zijn Woord en Geest geeft God geloof in 
de Heere Jezus waardoor je zalig bent. Maar door Zijn Woord en Geest geeft God je ook alles 
wat je nodig hebt voor dit leven. Daarom hoef je niet bang te zijn voor vervolging. De Heere 
zal zorgen en je geven wat je nodig hebt. 

Bespreken: 
‘Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden’.  

Zeg eens in eigen woorden wat dit betekent.  
Hoe kan het dan dat er (nog) geen vervolging is in ons land?  

Lijken we misschien teveel op de mensen van vers 1-4? Is er te weinig ‘godzalig leven’? 
 
 

Extra: 
Bijbelverwerking bij dit rooster  

(zoals een Bijbeltekst om te leren, kleurplaat om te kleuren,  
kijktafel om te maken of gezinsmoment om te houden)  

vind je via 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/?thema=christenvervolging 
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