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De Heere Jezus en vervolging 
BIJBELLEESROOSTER met uitleg en gespreksvragen 

 

Dag 1: Jezus’ voorbeeld volgen 
Lees 1 Petrus 2:19-25 

Petrus schrijft een brief aan christenen die wonen in een land waar mensen de Heere niet 
kennen en Hem niet dienen. De meeste mensen daar kennen het Woord van God niet en 
leven niet zoals de Heere wil. Je kunt wel begrijpen dat het niet gemakkelijk is om daar 
christen te zijn. Misschien word je daar wel uitgelachen. Of nog erger: je wordt geslagen of 
naar de gevangenis gebracht. Wat zegt Petrus tegen deze christenen? Kijk naar de Heere 

Jezus. De Heere Jezus heeft veel geleden. Daarom zullen Zijn volgelingen ook lijden. Wie bij 
de Heere Jezus hoort, volgt Zijn voetstappen (vers 21).  
Petrus zegt dat de Heere Jezus christenen een voorbeeld gegeven heeft. Het voorbeeld dat 
lijden erbij hoort in het leven van een christen. Maar ook het voorbeeld hoe ze met lijden 
om moeten gaan. Als jij thuis een voorbeeld nabouwt of op school een voorbeeld naschrijft 
of natekent, kijk je heel goed naar dat voorbeeld. Dat zegt Petrus ook: kijk goed naar de 
Heere Jezus en doe zoals Hij. Wat doet de Heere Jezus als Hij uitgescholden wordt (vers 23)? 
Hij gaat niet terugschelden! Wat doet de Heere Jezus als Hij moet lijden? Hij geeft geen 
grote mond en gaat zijn vijanden niet bedreigen. Hij zwijgt. Hij weet dat Zijn Vader alles ziet. 
Hij weet dat God er eens op terug zal komen.  

Deze week gaan we kijken naar de Heere Jezus en vervolging. De Heere Jezus is Zelf 
vervolgd. Hij heeft veel geleden. Hij is gestorven voor de zonde. Wie in Hem gelooft, volgt 
Zijn voorbeeld. De Heilige Geest vernieuwt dan het hart en leert leven zoals God wil: in 
gerechtigheid. Dat betekent: zoals het recht [=goed] is voor God. 

Bespreken: 

Ben jij weleens uitgelachen of uitgescholden omdat je christelijk bent?  
Wat deed je toen? Is dat zoals Petrus hier zegt?  

Lach jij anderen weleens uit als ze zeggen dat ze iets niet willen doen omdat de Heere dat niet wil?  

Waarom is het erg als je dat doet? Hoe kun je elkaar helpen om naar Gods geboden te leven? 

 

Dag 2: De Heere Jezus voorzegt vervolging 
Lees Johannes 15:18-21 

Wij weten niet wat er in de toekomst gebeuren zal. Dat komt omdat wij mensen zijn. De 
Heere Jezus weet wel hoe het in de toekomst gaan zal. Dat komt omdat Hij ook God is. Hij 
vertelt aan Zijn discipelen wat er zal gebeuren. De wereld zal hen haten (vers 18-19). De 
wereld zal hen vervolgen (vers 20-21). Waarom? Dat gebeurde bij de Heere Jezus en dat zal 
bij Zijn volgelingen ook gebeuren. Wat de Heere Jezus als de Zoon van God heeft 
meegemaakt in Zijn leven, zullen Gods kinderen ook meemaken. 
Wie zullen er vervolgd worden? Mensen die God kennen, Hem liefhebben, Hem dienen, 
Hem gehoorzamen. Zij zijn volgelingen van de Heere Jezus. Wie zullen hen vervolgen? 
Mensen die God niet kennen, Hem niet liefhebben, Hem niet dienen, Hem niet 
gehoorzamen. Mensen die Hem haten. Er zijn maar twee soorten mensen. Ben jij een 
volgeling of een vervolger?  

Bespreken: 
Ben jij een volgeling of een vervolger? Hoe kun je dat weten? 
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Dag 3: De Heere Jezus wordt vervolgd 
Lees Johannes 11:47-53 en 57 

Gezocht: een misdadiger! De politie verspreidt soms zo’n bericht. Dan zoeken ze iemand die 
een misdaad heeft begaan: iemand die gestolen heeft of iemand die een ander gedood 
heeft. De overpriesters en farizeeën hebben ook zo’n bericht verspreid (vers 57). Gezocht: 
Jezus. Ze hadden over Hem vergaderd. Wat heeft Hij voor verkeerds gedaan? Hij heeft 
Lazarus opgewekt uit de dood! Maar dat is toch geen misdaad? Dat is een goede daad! Ja, 
dat klopt. De overpriesters en farizeeën zijn bezorgd omdat de Heere Jezus zoveel tekenen 
doet. Ze zijn bang dat straks alle mensen geloven dat Hij de Zoon van God is. Ze zijn bang dat 
ze dan zelf niet meer belangrijk zijn. Daarom willen ze Hem doden. Hoor je wie hier de 
misdadiger is? Dat is niet de Heere Jezus Die Lazarus levend maakte, maar dat zijn de 
overpriesters en farizeeën die de Heere Jezus willen doden.  
Ze geven een opsporingsbevel: als je weet waar Hij is, vertel het dan aan ons, dan zullen we 
Hem gevangen nemen. Ze vinden dat de Heere Jezus gedood moet worden, anders gaat het 
niet goed met heel het volk. Kájafas had gezegd: het is beter dat één Mens sterft, dan dat 
heel het volk verloren gaat. Zonder dat hij het zelf wist, had Kájafas de waarheid gesproken. 
De Heere Jezus moet inderdaad sterven! Alleen zo kunnen mensen behouden worden. Want 
als de Heere Jezus niet gestorven was, kon er nooit iemand zalig worden!  

Bespreken: 
Zonder dat hij het zelf wist, had Kajafas de waarheid gesproken. Leg dit eens uit! 
De Heere Jezus stierf niet als Misdadiger, maar als Middelaar. Leg dit eens uit!  

 
Dag 4: De Heere Jezus zwijgt bij vervolging  

Lees Mattheüs 26:57-68 
Soms geeft iemand jou de schuld van wat er gebeurd is. Er is een bal door de ruit gegaan en 
iemand die erbij was, zegt: dat heb jij gedaan. Een getuige is iemand die gehoord of gezien 
heeft wat er gebeurde. Een goede getuige zegt eerlijk zoals het gegaan is. Een valse getuige 
is niet eerlijk. Bij de Heere Jezus zijn valse getuigen. Ze zeggen dingen die niet kloppen. De 
hogepriester vraagt aan de Heere Jezus of het klopt wat ze zeggen. De Heere Jezus zegt 
niets. Maar als de hogepriester vraagt of Hij de Zoon van God is, antwoordt de Heere Jezus 
wel. Hij wil nog één keer duidelijk laten horen dat Hij echt de Zoon van God is.  Dan zijn er 
mensen die in het gezicht van de Heere Jezus spugen, die Hem met hun vuisten slaan en die 
Hem klappen in Zijn gezicht geven. Wat zegt de Heere Jezus? Wat doet Hij? Helemaal niets!  
Wat zou jij doen als je gevangen was om je geloof en op zo’n oneerlijke manier ondervraagd 
werd? Denk nog even aan wat Petrus schreef over de Heere Jezus: ‘Die, als Hij gescholden 

werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan Dien Die 
rechtvaardiglijk oordeelt’. De Heere Jezus weet dat Zijn Vader alles ziet. Hij weet dat Zijn 
Vader deze mensen eens zal straffen als zij zich niet bekeren. De Heere Jezus geeft ons hier 
een voorbeeld. Bij lijden hoort lijdzaamheid. Dat betekent dat je niet kijkt naar wat er op 
aarde gebeurt, maar dat je omhoog kijkt naar de Heere in de hemel. Wie lijdzaam is, weet 
dat de Heere regeert. Lijdzaamheid maakt je geduldig. Dan kun je de verdrukking verdragen 
en vraag je biddend of God wil geven wat nodig is om op de Heere Jezus te lijken! 

Bespreken: 
Wat kunnen wij door deze Bijbelverzen van de Heere Jezus leren? 

Er is een gedicht dat zegt: Het zijn de Joden niet die U trokken voor het gericht en spogen in het 

gezicht en sloegen met hun felle vuisten… Ik ben het die U dit heb aangedaan, want dit gebeurde om 
mijn zonden.  

Wat bedoelt de dichter?  
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Dag 5: De Heere Jezus bidt voor Zijn vervolgers 
Lees Lukas 23:33-43 

Wat is er in de dagen voor Zijn sterven veel gebeurd met de Heere Jezus! Hij is gevangen 
genomen, geslagen, bespuugd, bespot, gegeseld, uitgescholden, aan het kruis getimmerd… 
En zelfs nu, nu Hij aan het kruis hangt, gaat dit door. De mensen spotten (vers 35). De 
soldaten doen ook mee (vers 36). En zelfs de moordenaar die naast Hem hangt, spreekt lelijk 
over Hem (vers 39). Wat zou jij doen als dit bij jou zou gebeuren? Wat doet de Heere Jezus? 
Luister eens goed! Hij spreekt! Wat zegt Hij? Hij bidt. Voor zichzelf? Nee, voor Zijn vijanden. 
Voor alle mensen die zo lelijk tegen Hem doen of gedaan hebben. Wat bidt Hij? Of ze mogen 
stoppen met lelijk doen? Nee, Zijn gebed is zo bijzonder. Hij bidt of Zijn Vader hun zonden 
wil vergeven: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (vers 34).  
Zou jij dat ook kunnen? Zou jij dat ook doen? Dit is het voorbeeld dat de Heere Jezus ons 
geeft. Tijdens Zijn leven op aarde had Hij het de mensen al geleerd: ‘Hebt uw vijanden lief; 
zegent ze, die u vervloeken; doet wel [=goed] dengenen die u haten; en bidt voor degenen 
die u geweld doen, en die u vervolgen’. 
Je voelt wel dat je de Heere Jezus nodig hebt om zo met je vijanden om te gaan. Door de 
zonde is er zoveel haat in ons hart. Maar de Heere Jezus leert ons om lief te h ebben, zelfs 
onze vijanden! 

Bespreken: 
Er is nog geen vervolging in ons land.  

Toch kunnen er wel kinderen of mensen zijn die het jou moeilijk maken.  

Wat moet je dan doen?  

 
 

Extra: 
Bijbelverwerking bij dit rooster  

(Bijbelteksten om te leren, kleurplaat om te kleuren,  
kijktafel om te maken of gezinsmoment om te houden)  

vind je via 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/?thema=christenvervolging 
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