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Bij mij thuis… is een Bijbel 
BIJBELLEESROOSTER bij de Kinderboekenweek: 4 – 14 oktober 2023 

(ook bruikbaar rond Hervormingsdag, de Week van de Opvoeding  
of op een ander moment wanneer je de waarde van de Bijbel wilt benadrukken) 

 
WOENSDAG 4 OKTOBER - De Bijbel: het bijzonderste Boek 

Lees Deuteronomium 30:8-14 
Als iemand tegen jou praat, hoor je zijn stem. Wat is de stem van God? De Bijbel! Wanneer 
horen wij de stem van God? Als we in de Bijbel lezen. Denk er eens over na hoe bijzonder dat 
is. De heilige God Die in de hemel woont laat aan zondige mensen op deze aarde Zijn stem 
horen. Hij geeft Zijn Woord: de Bijbel. 
In de tijd van Mozes was er nog maar een klein stukje van de Bijbel: alleen de eerste vijf 
boeken die Mozes heeft geschreven. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. 
Je hebt een stukje gelezen uit de laatste hoofdstukken van Deuteronomium. Mozes gaat 
bijna sterven. Hij houdt nog een toespraak voor de Israëlieten. Hij vertelt ze hoe bijzonder de 
Bijbel is. Het is het Boek van God. Het is de stem van God. Hij zegt tegen de Israëlieten dat ze 
de stem van de Heere moeten gehoorzamen. Dat ze moeten doen wat de Heere in de Bijbel 
zegt. De Heere is met Zijn Woord zo dichtbij. Je hoeft niet naar de hemel te gaan om Gods 
stem te horen (vers 12). Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld te gaan om de 
Heere te horen spreken (vers 13). Je hebt een Bijbel. Het Woord van God is heel dichtbij. Het 
is het bijzonderste en belangrijkste Boek bij jouw thuis! 

Bespreken 
Lees kanttekening 14 bij vers 14. Wat staat hier?  

Wat betekent dit voor hoe wij met de Bijbel omgaan?  
  

DONDERDAG 5 OKTOBER - De Bijbel: je belangrijkste bezigheid 
Lees Jozua 1:1-9 

Een paar weken geleden ben je aan een nieuw schooljaar begonnen. Misschien had je er zin 
in… Misschien zag je er tegenop…  
Jozua staat ook aan het begin van een nieuwe periode. Mozes heeft het volk Israël vlakbij 
het beloofde land Kanaän gebracht. Nu is hij gestorven. De HEERE heeft Jozua aangewezen 
als nieuwe leider van het volk. Hij mag de Israëlieten in Kanaän brengen. Je leest niet hoe 
Jozua dat vindt. Er staat in deze verzen niet zoveel over Jozua. Het gaat over de HEERE. Hij 
brengt het volk in het nieuwe land (vers 3-6). Hij geeft Jozua kracht voor zijn taak. Wat moet 
Jozua doen? Er staat niet dat hij moet vechten. Er staat dat hij moet luisteren naar de Heere 
en elke dag in de Bijbel moet lezen. Jozua doet dat. Daaraan merk je dat hij een nieuw hart 
heeft.   
Dat is ook nu nodig. Luister naar de Heere. Laat je hart elke dag vol worden met Gods Woord 
(kanttekening 6). Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt inspanning, net zoals bij Jozua. Dan is het 
nodig dat je steeds in de Bijbel leest en luistert naar wat de Heere daarin zegt. Dan is het 
nodig om bij het lezen en luisteren steeds je handen te vouwen en te bidden: Heere, wat wilt 
U dat ik doen zal?  

Bespreken 
Hoe kun je elke dag je hart vol maken met Gods Woord? 

Lees Kolossenzen 3:16. Wat betekent deze tekst voor ons leven? 
Hoe kunnen jullie elkaar in het gezin helpen om uit Gods Woord te leven? 
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VRIJDAG 6 OKTOBER – Bij Jozua thuis 
Lees Jozua 24:14-24 

Het volk van Israël is in het land Kanaän gekomen en Jozua is aan het einde van zijn leven 
gekomen. Voordat hij gaat sterven, praat hij nog met het volk Israël. Hij vertelt wat het 
allerbelangrijkste in hun huis moet zijn. Hij zegt Wie de Allerbelangrijkste in ons huis moet 
zijn. Het zal alleen goed gaan met de Israëlieten als ze dicht bij de HEERE blijven: als ze Hem 
dienen en naar Zijn stem luisteren. De volken om de Israëlieten heen, dienden de afgoden. 
Jozua zegt dat ze moeten kiezen: kies wie je wilt dienen. Hij vertelt ook waarvoor hij kiest: ik 
en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen. 
Wie is de Belangrijkste bij Jozua thuis? De HEERE. Wat is het belangrijkste Boek bij Jozua 
thuis? Het Boek van God, de Bijbel. Hoe kun je dat merken? Jozua en zijn familie luisteren 
naar de stem van de Heere. Ze hebben de Heere lief. Ze dienen de Heere. Ze gehoorzamen 
Gods wetten. Ze leven zoals de Heere wil.  
Jozua zegt tegen het volk dat ze ook moeten kiezen: ‘Kiest u heden wien gij dienen zult!’. 
Wat kiest het volk? Je hebt het gelezen. Jozua zegt het ook tegen jou. Wat kies jij?  

Doen 
Leer Jozua 24 vers 15b met elkaar. 

Je vindt hier leerondersteuning: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jozua2415b-leren/  
Als je wilt, kun je vandaag of de komende dagen deze bouwplaat bij deze tekst kleuren en 

maken: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bouwplaat-huis-jozua24vs15b/  
 

ZATERDAG 7 OKTOBER - Bij Josia thuis 
Lees 2 Kronieken 34:1-7 

Je bent 8 jaar en je wordt koning. Kun je je dat voorstellen? Zou jij al weten wat recht is in de 
ogen van de Heere (vers 2)? Zou jij weten wat de Heere wil dat je doet? Zou jij op het goede 
pad lopen en niet naar rechts en naar links afwijken? Bij Josía thuis wordt de Heere gediend! 
Hoe komt dat? Dat zegt de Bijbel ook: ‘Toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van 
zijn vader David te zoeken’ (vers 3). Wat betekent dat? Misschien heb je thuis een Bijbel met 
kanttekeningen. Daarin staat vaak heel duidelijk uitgelegd wat iets betekent. Bij ‘God 
zoeken’ zegt de kanttekening: God recht leren kennen, zuiver dienen, vurig aanroepen, 
trouw gehoorzamen, en dit volhouden om na het sterven voor eeuwig met de Heere te 
leven. Hoe kan het dat Josía zo leeft? Dat staat ook in de Bijbel: Hij had zich met heel zijn 
hart tot de HEERE bekeerd (2 Koningen 23:25). Jij ook? Zoek jij, net als Josía, God ook? Waar 
moet je Hem zoeken en zul je Hem vinden? In de Bijbel, het Woord van God.  

Bespreken 
Als iemand iets kwijt is en ergens naar zoekt, help je soms met z’n allen mee om het te 

vinden. Hoe kun je elkaar helpen bij het zoeken van God? Doe dat ook! 
 

ZONDAG 8 OKTOBER - In Gods huis 
Lees 2 Kronieken 34:8-10 en 14-16 

Vandaag ga je naar de kerk. Dat is het huis van God. Hoe kun je dat zien als je de kerk 
binnenloopt? Aan de Bijbel die altijd open op de preekstoel ligt. Het belangrijkste moment in 
de kerk is als er uit de Bijbel gelezen wordt. Dan klinkt Gods stem in Zijn huis.  
In de tijd van koning Josía was de tempel het huis van God. Jouw kerk ziet er netjes uit. Er 
hangen geen spinnenwebben voor de deur en er ligt geen stof op de banken. In de tijd van 
koning Josía was dat wel zo. De Israëlieten gingen niet meer naar de tempel. Ze dienden de 
Heere niet meer, maar knielden voor afgodsbeelden bij bomen. Josia vindt dat erg. Hij 
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breekt de afgodstempels af en laat de tempel weer in orde maken. De werkmannen vinden 
bij het schoonmaken iets bijzonders: de Bijbel – het wetboek van God. Wat erg dat die 
zomaar onder het stof lag! In jouw kerk is dat gelukkig niet zo. Maar in je slaapkamer? Gaat 
je Bijbeltje elke morgen en elke avond open?  

Doen 
Lees vandaag voor jezelf een stukje uit de Bijbel. 

Zing vandaag met elkaar dit lied dat een gebed voor het Bijbellezen is: 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=137  

 
MAANDAG 9 OKTOBER - Bij de Israëlieten thuis 

Lees 2 Kronieken 34:18-28 
Gistermorgen werd de wet van God in de kerk voorgelezen. Hoe luisterde je? Werd je 
verdrietig omdat je voelde dat je niet hebt geleefd zoals de Heere wil? Of heb je eigenlijk 
niet goed gehoord wat er gelezen werd omdat je het elke zondagmorgen hoort? 
Als koning Josía uit het wetboek hoort voorlezen, wordt hij heel erg verdrietig. Hij scheurt 
zijn kleren (vers 19). Hij voelt dat het volk niet leeft zoals de Heere wil. Ze weten ook niet 
meer wat de Heere wil. Ze zijn de Heere vergeten en dienen andere goden. En als je niet aan 
de Heere denkt, houd je ook Zijn Woord dicht. De Bijbel van die tijd was zelfs kwijt. Josia 
voelt wel dat de Heere hier erg boos en verdrietig om moet zijn. Dat klopt ook. De profetes 
Hulda vertelt eerlijk dat God het volk zal straffen. Maar niet zolang Josía leeft. Omdat hij de 
Heere dient, zal het goed gaan in het land als hij regeert. Wie God verlaat, heeft smart op 
smart te vrezen. Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met Zijn 
trouwe zorg. Je kunt niet zonder de Heere. En je kunt ook niet zonder Zijn Woord. 

Bespreken 
Welke plaats heeft de Bijbel in jullie gezin? Welke plaats heeft de Bijbel in jouw leven?  

Lees je er elke dag in? Denk je ook (met elkaar) na over wat je hebt gelezen?  
Waarom is dat belangrijk? 

 
DINSDAG 10 OKTOBER - Bij iedereen thuis 

Lees 2 Kronieken 34:29-33 
Josía houdt de Bijbel niet voor zichzelf. Hij wil dat alle Israëlieten Gods Woord horen. Hij wil 
dat in alle huizen de HEERE weer gediend wordt. Daarom roept hij alle Israëlieten naar de 
tempel en laat hij uit de Bijbel voorlezen. Heel veel kinderen, jongeren en ouderen luistern 
naar het Woord van God. Daarna maakt de koning een verbond (vers 31). In het woord 
‘verbond’ hoor je het woord ‘verbinden’. Als je twee dingen aan elkaar verbindt, zitten ze 
aan elkaar vast. Dan horen ze bij elkaar en krijg je ze niet meer los van elkaar. Josía verbindt 
zich aan God en Zijn Woord. Daarmee zegt hij dat hij bij de Heere wil horen: Heere, ik wil Uw 
kind en knecht zijn. Ik wil Uw Woord horen en gehoorzamen. Ik wil U dienen en niemand 
anders. U staat op de eerste plaats van mijn leven.  
Josía laat ook het volk een verbond met de Heere maken. Hij wil dat het volk zich bekeert tot 
God. Bekeren betekent: afkeren, omkeren, terugkeren. Josía wil dat het volk stopt met 
afgoden dienen en zonden doen (afkeren). Hij wil dat ze zich omkeren en teruggaan naar de 
Heere door naar Zijn stem te luisteren en te leven zoals Hij wil (terugkeren). Ook tegen jou 
zegt de Heere: bekeer je tot Mij! 

Bespreken en doen 
Niet in alle huizen in Nederland is een Bijbel. Hoe kunnen wij de Bijbel verspreiden? Wat kun 

je doen om meer mensen bekend te maken met Gods Woord? Waarom is dat belangrijk? 
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WOENSDAG 11 OKTOBER – Een stevig huis? 
Lees Mattheüs 7:24-27 

Heb je weleens gekeken bij het bouwen van een huis? Dan weet je dat er eerst gewerkt 
wordt aan een goed fundament. Dat fundament kun je vaak niet zien. Het zit onder de 
grond. Maar het is wel heel belangrijk. Het zorgt dat een huis stevig staat. 
De Heere Jezus vertelt hier een gelijkenis over. Je hebt het net uit de Bijbel gelezen. Een 
gelijkenis is een verhaal met een betekenis. Je begrijpt wel dat de Heere Jezus het niet over 
het huis van stenen heeft waar jij in woont. De Heere Jezus heeft het over je levenshuis. Hij 
vergelijkt jouw leven met een huis. En hij zegt dat het nodig is dat je een fundament onder je 
leven hebt. Wanneer heb je een fundament? Dat zegt Hij ook: als je Zijn Woorden hoort en 
doet. Gods Woord is het fundament van je leven. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel te 
lezen en te luisteren naar wat de Heere wil. Je levenshuis staat alleen stevig op Gods Woord. 
In Gods Woord gaat het over de Heere Jezus. Hij wordt de Steenrots genoemd. Je hebt de 
Heere Jezus nodig als Fundament voor je leven. Alleen als je in Hem gelooft, blijft je 
levenshuis bestaan. Merk je hoe belangrijk het is dat er een Bijbel is in jouw huis? Hoor je 
hoe belangrijk het is om erin te lezen, ernaar te luisteren en ook te doen wat de Heere zegt? 

Doen 
Maak een tekening bij deze gelijkenis. Probeer in je tekening te laten zien dat de Bijbel het 

fundament van je levenshuis is. 
 

DONDERDAG 12 OKTOBER – Bij Timotheüs thuis 
Lees 2 Timotheüs 3:14-17 

Wat was het belangrijkste boek bij Timotheüs thuis? Dat heb je gelezen: de Bijbel. 
Timotheüs’ moeder en oma hebben hem veel uit de Bijbel geleerd (zie ook 2 Timotheüs 1:5). 
De Bijbel was het fundament van hun huis. Waarom vonden Timotheüs’ moeder en oma de 
Bijbel zo belangrijk? Omdat de Bijbel je wijs kan maken tot zaligheid. Dat is bij Timotheüs 
gebeurd. De Heere heeft het onderwijs van zijn moeder en oma willen zegenen. De Heilige 
Geest heeft Timotheüs geloof gegeven in de Heere Jezus. Timotheüs is een kind van God. 
‘Een huis zonder Bijbel is als een schip zonder roer’. Misschien heb je deze uitdrukking 
weleens gehoord. Een schip zonder roer dobbert maar wat rond en kan niet de goede kant 
op varen. Zo is het ook als je zonder Bijbel leeft. De Bijbel leert je Wie de Heere is. De Bijbel 
vertelt je wat de Heere wil. Je hebt de Bijbel nodig om zalig te worden en om te leven tot 
Gods eer! Wat een wonder dat er een Bijbel is bij jou thuis, op jouw school, in jouw klas, in 
jouw slaapkamer… Lees je Bijbel en laat je onderwijzen door de Heere!  

Bespreken 
Hoe komt het dat we de Bijbel zo vaak dicht laten? Waarom is dat zo erg? 

 
VRIJDAG 13 OKTOBER – Bij Jezus thuis 

Lees Johannes 1:1-5 en 10-14 
‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God’. Het lijkt 
wel een raadsel. Wat bedoelt Johannes? Over Wie heeft hij het? Weet jij het? Met het 
Woord wordt de Heere Jezus bedoelt. Hij wordt wel het vleesgeworden Woord genoemd 
(vers 14). Dat betekent: de Heere Jezus Die eerst bij God in de hemel woonde is Mens 
geworden en naar deze aarde gekomen. Dat was in de tijd dat Johannes ook op aarde leefde. 
Daarom zegt hij over de Heere Jezus: ‘Hij heeft onder ons gewoond’. Dacht Johannes dat de 
Heere Jezus een gewoon Mens was? Nee, Johannes zag heerlijkheid in de Heere Jezus. Hij 
zag de majesteit van een Koning. Hij zag dat Jezus God was: vol van genade en waarheid. 
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Misschien denk je: was ik toen ook maar op aarde, dan had ik dat ook gezien. Weet je waar 
de Heere Jezus nu woont? Ja, Hij woont natuurlijk ook in de hemel. Maar Hij woont tegelijk 
ook heel dichtbij: Hij woont in het Woord. Hij woont in de Bijbel. En daarom zegt de Heere 
Jezus: ‘Onderzoekt de Schriften [=het Woord, de Bijbel], want die zijn het die van Mij 
getuigen [=over Mij vertellen, Mij laten zien]’. Door de Bijbel leer je de Heere Jezus kennen. 
Door de Heilige Geest leer je in de Heere Jezus geloven (vers 12). En als je in Hem gelooft, 
woont Hij nog dichterbij: dan woont Hij in je hart. Dat is nodig! Dat moet gebeuren! Dat kan 
ook gebeuren, want dat wil God doen! Ook bij kinderen. En daarom: lees je Bijbel en bid elke 
dag! 

Bespreken 
‘Onderzoekt de Schriften!’ Hoe kun je dat doen?  

Hoe kun je elkaar in het gezin stimuleren om Gods Woord te onderzoeken? 
 
 
Extra: 
Je vindt bij dit Bijbelrooster: 
- verschillende Bijbelteksten om te kleuren of te leren met leerondersteuning. Bijvoorbeeld: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm119105-leren 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm119105-kleuren 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm119105-kleuren-2 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm1911-leren 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm1911-kleuren 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/deuteronomium3327a-leren 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/deuteronomium3327a-kleuren 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken133a-leren 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken133a-kleuren 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/2koningen22-kleuren 
- drie gezinsmomenten (voor thuis) of objectlessen (voor school of kerk) met daarin een 
verdiepende Bijbelstudie en suggesties voor verwerking: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bij-josia-thuis-is-de-bijbel-een-lamp-voor-zijn-voet 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bij-david-thuis-is-de-bijbel-het-belangrijkste-boek 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bij-mij-thuis-is-de-bijbel  
- suggesties voor een Bijbelse kijktafel 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/hervormingsdag/  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bij-mij-thuis-bijbel 
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