
© www.bijbelsopvoeden.nl (met dank aan Jacqueline) 

 

EERST DIT! 
 

Goede-Morgen-Momentjes (8-15 jaar) 
Bijbelrooster bij het wakker worden 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Januari 2024 

Vluchtelingen in de Bijbel 
 
 
 
 

Tekst: Jacqueline de Groot 
www.bijbelsopvoeden.nl  

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl (met dank aan Jacqueline) 

 

Week 1 – De Heere Jezus als Vluchteling 
 

Zondag 31 december – Oudejaarsdag - De Heere Jezus als vluchteling 
Lees Mattheus 2:13 
- Waarom moesten Jozef, Maria en de Heere Jezus vluchten?  

> Weet je uit welke landen het afgelopen jaar veel mensen zijn gevlucht? Wat was de 
reden van hun vlucht? Bid voor hen! 

    
Maandag 1 januari – Nieuwjaarsdag – Vluchteling & vervulling  
Lees Mattheus 2:14-15 
- Welke reis maakten Jozef, Maria en de Heere Jezus? 
- Naar welke profeet wordt bij vers 15 verwezen?  
   > Je staat aan het begin van het nieuwe jaar. Waar wil je de Heere voor bidden    
   en danken? Gods zegen toegewenst voor het jaar 2024!  
 
Dinsdag 2 januari – Herodes’ boosheid  
Lees Mattheus 2:16 
- Waarover werd Herodes zo boos?  
- Wat deed hij in zijn boosheid en waarom deed hij dat?  

> Misschien ben jij ook weleens boos of heb je goede voornemens om dit jaar minder 
vaak/snel boos te worden. Waarover wordt jij snel boos? Hoe kun je voorkomen om 
op dat moment verkeerde dingen te doen of te zeggen?  

 
Woensdag 3 januari  - Profetie vervuld (1) 
Lees Mattheus 2:17-18 
- Leg eens uit wat de profetie uit Jeremia te maken heeft met deze geschiedenis?  
   > Worden er nu nog kinderen vermoord? Waar en waarom?  
 
Donderdag 4 januari – De droom van Jozef  
Lees Mattheus 2:19-20 

- Wat zegt de engel tegen Jozef in de droom?  
   > Spreekt de Heere nu nog door dromen tegen ons? Waardoor spreekt Hij vooral? 
 
Vrijdag 5 januari – Op reis   
Lees Mattheus 2:21-22 
- Waar gaat de reis van Jozef, Maria en de Heere Jezus nu naar toe?  
   > De Heere Jezus moest als Kind al vluchten, wat heeft dat jou te zeggen?  
 
Zaterdag 6 januari – Profetie vervuld (2) 
Lees Mattheus 2:23  

- Lees de uitleg bij vers 23 zodat je begrijpt waarom er in dit vers staat ‘wat door de profeten 
gezegd is’. 
   > Jij bent (waarschijnlijk) geen vluchteling, besef je dat dit een reden is om de Heere  
   te danken? 
   > Christen uit Bunyans Christenreis was ook op de vlucht. Waarom is déze vlucht voor 
   ons allemaal nodig?  
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Week 2  - Hagar als vluchteling (1) 
 

Zondag 7 januari – Hagar, een Egyptische dienstmaagd  
Lees Genesis 16:1-2 
- Wat wordt er in deze verzen gezegd over Saraï? 
- Wie is Hagar? 
   > Saraï bedenkt zelf een oplossing voor de belofte van God dat het nageslacht 
   van Abraham een groot volk zal zijn. Kun jij het ongeduld van Saraï begrijpen? 
 
Maandag 8 januari – Zonde tegen het 7e gebod    
Lees Genesis 16:3-4 
- Abram en Hagar hebben geslachtsgemeenschap. Is dat juist, waarom niet?  
   > Noem eens andere zonden tégen het 7e gebod? 
    > Weet jij wat je moet/kan doen wanneer iemand je aanraakt op plaatsen  
   die privéplekjes zijn?  
 
Dinsdag 9 januari – Hagar als vluchteling   
Lees Genesis 16:5-6 
- Kun je samenvatten wat er gebeurt in deze verzen?  
   > Saraï toont haar emoties in vers 16. Hoe voelt ze zich? 
    > Hoe zou jij je voelen als je Hagar was? Waarom?  
 
Woensdag 10 januari – Vluchtend in de woestijn  
Lees Genesis 16:7-8 
- Van Wie krijgt Hagar bezoek in de woestijn?  
   > Kan de Heere ook jou ‘bezoeken’? Leg dat eens uit.  
 
Donderdag 11 januari – Een belofte aan Hagar  
Lees Genesis 16:9-10 
- Hagar krijgt een opdracht én een belofte. Welke?  

   > Hagar moet zich onderwerpen aan Saraï, Saraï heeft gezag over haar.  
   > Wie heeft er gezag over jou? Hoe ga je daarmee om?  
 
Vrijdag 12 januari – Ismaëls geboorte voorzegd  
Lees Genesis 16:11-12 
- Wat betekent de naam Ismaël? Zie de Bijbel met uitleg bij vers 11. 

> Wordt er nu ook nog gelet op de betekenis van namen bij baby’s? Weet jij een paar 
betekenissen van namen? Wat vind jij mooie namen en waarom?  

 
Zaterdag 13 januari – Lachai-Roi 

Lees Genesis 16:13-14 
- De put waar Hagar was toen de Engel haar verscheen, heet Lachai-Roi. Waarom? 
     > Hagar merkt op dat de Heere voor haar zorgt. Merk jij dat ook op? 
   > Noem eens een paar dingen die jij deze week van de Heere hebt gekregen! 
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Week 3 – Hagar als vluchteling (2) 
 
Zondag 14 januari – De geboorte van Izak 
Lees Genesis 21:5-7 
- Welk wonder staat beschreven in deze verzen?  
   > Waarom ‘moest’ Izak geboren worden?  
 
Maandag 15 januari – Een spottende Sara 
Lees Genesis 21:8-9 
- Waar spotte Sara mee?  
- Hoe heet de zoon van Hagar?  
   > Spot jij ook weleens met iemand? Waarom doe je dit (niet)?  
 
Dinsdag 16 januari – Het idee van Sara  
Lees Genesis 21:10-11 
- Izak en Ismael mogen niet samen opgroeien van Sara. Wat is de reden?  
- Kun je uitleggen wat erven is? 
   > Heb jij weleens iets van iemand geërfd? Zo ja, wat en waarom is dat voor jou  
   wel/niet belangrijk?  
 
Woensdag 17 januari – Gods bedoeling  
Lees Genesis 21:12-13 
- Lees kanttekening 14. 
   > Wat kun je leren van deze kanttekening?  
 
Donderdag 18 januari – Hagar als vluchteling 
Lees Genesis 21:14-15 
- Uit welk woord (vers 14) blijkt dat Hagar en Ismael geen vaste woonplaats hadden?  
   > Wat kun jij betekenen voor vluchtelingen?  
   > Kijk op vluchtelingenwerk.nl voor een concreet idee en probeer iets te doen.   

 
Vrijdag 19 januari – De Heere hoort  
Lees Genesis 21:16-18 
- Wat doet Hagar met Ismael en waarom doet ze dat? 
- Wat verandert er in vers 17?  
   > Heb jij een voorbeeld dat de Heere jou in 2024 ook ziet en hoort?  
 
Zaterdag 20 januari – Ismael sterft niet 
Lees Genesis 21:19-21 
- Was de waterput er opeens gekomen? Lees eventueel kanttekening 27. 

> God was met Ismaël. Hij is ook met jou? Waaraan merk je dat? Wat is jouw reactie 
op Gods trouwe zorg voor jou? 
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Week 4 – Jakob als vluchteling (1) 

 
Zondag 21 januari – Ezau’s haat tegen Jakob  
Lees Genesis 27:41-42 
- Wat is Ezau van plan? Waarom is hij dat van plan?  

> Waarom is ‘haat’ zo erg? Heb jij wel eens een hekel aan iemand? Zo ja, hoe komt 
dat? En hoe moet je daar mee omgaan?  

 
Maandag 22 januari – Vlucht naar Haran   
Lees Genesis 27:43-45 
- Welke raad geeft moeder Rebekka aan Jakob? 
- Wat vind je van deze raad?   
    > Moet je altijd luisteren naar de raad van je ouder(s)? Waarom wel of niet?  
 
Dinsdag 23 januari – Geen vrouw uit Kanaän   
Lees Genesis 27:46 + Genesis 28:1-2 
- Waarom mag Jakob niet trouwen met een vrouw uit Kanaän?  
   > Hoe weet je met welke vrienden je om mag/kan gaan?  
   > Vind jij het belangrijk om verkering te krijgen met een christelijke jongen/meisje?  
 
Woensdag 24 januari – Nog een keer de zegen   
Lees Genesis 28:3-4 
- Izak spreekt de eerstgeboortezegen nog een keer uit. Wanneer was die zegen ook 
uitgesproken over Jakob? Vat de zegen samen in eigen woorden! 

> Wanneer is/wordt er een zegen over jou uitgesproken? Denk je daar weleens aan? 
  
Donderdag 25 januari – Jakob als vluchteling  
Lees Genesis 28:5, 10-11 
- Waar gaat Jakob heen?  
- Hoe slaapt Jakob?  

   > Hoe zou jij je voelen als je in de open lucht moest slapen?  
> Ken je een (christelijke) stichting die daklozen opvangt? Wat doen zij voor 
daklozen? Bid jij vandaag voor daklozen binnen en buiten ons land?  

 
Vrijdag 26 januari – Jakobs droom 
Lees Genesis 28:12-13 
- Het is donker in Jakobs leven. Hoe komt dat denk je? 
- Tóch denkt de Heere aan Zijn kind. Wat lees je daarover in deze verzen?  
   > Het kan in jouw leven ook donker zijn. Hoe kan dat komen?  
    > Naar wie/Wie kun jij toe met je zorgen, problemen of vragen?  

 
Zaterdag 27 januari – Gods beloften aan Jakob   
Lees Genesis 28:14-15 
- De Heere geeft Jakob de belofte die Hij ook heeft gegeven aan zijn vader en grootvader.  
Wie zijn dat? Welke belofte is het? 
   > Zijn er beloftes die de Heere heeft gedaan en die nú nog vervuld moeten worden?  
   Noem eens een voorbeeld. 
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Week 5 – Jakob als vluchteling (2) 

 
Zondag 28 januari – Jakobs vertrek 
Lees Genesis 31:17-18 
- Vorige week eindigde je bij Genesis 28. Vertel eens in eigen woorden wat er gebeurt is 
tussen wat je toen las en wat je nu gelezen hebt. 
- Lees Genesis 31:13. Mag Jakob vertrekken?  

> Waarom is het belangrijk om te weten of de Heere de keuzes die je maakt goed 
vindt? Hoe kun je dat weten?  

 
Maandag 29 januari – Vertrek zonder afscheid  
Lees Genesis 31:19-21 
- Welk vers laat zien dat Jakob niet zomaar op reis ging maar dat het meer een vlucht was?  
   > Waarom is het goed om afscheid nemen van elkaar als je vertrekt? Bijvoorbeeld 
   als je ’s morgens naar school gaat.  
 
Dinsdag 30 januari – Jakob als vluchteling  
Lees Genesis 31:22-25 
- Jakob had geen vaste woonplaats, waar had hij zijn tent opgezet?  
   > Hoe moet Laban omgaan met Jakob (vers 24). Welke les kun je hier uit leren? 
   > Zing Psalm 56:4  
 
Woensdag 31 januari –  Op zoek naar de terafim 
Lees Genesis 31:33-35 
- Wat is een terafim? Lees eventueel kanttekening 29. 
- Wat had Rachel gedaan met de terafim?  
   > Welke ‘smoes’ gebruikt Rachel? Is dat goed?  
 
Donderdag 1 februari – Ruzie tussen Jakob en Laban  
Lees Genesis 31:36-38 

- Wat verwijt Jakob Laban? Is dat verwijt juist?  
   > Misschien verwijt jij iemand ook weleens iets. Wat is belangrijk in je spreken 
   wanneer je boos bent?  
 
Vrijdag 2 februari – Trouw gewerkt maar niet beloond   
Lees Genesis 31:39-41 
- Hoeveel jaren heeft Jakob voor Laban gewerkt?  
- Vindt Jakob dat hij het juiste loon heeft gekregen voor al dat werken?  
   > Jakob heeft trouw voor Laban gewerkt. Doe jij je taken ook trouw?  
   Denk bijvoorbeeld aan je huiswerk, je taken in en om het huis.  

 
Zaterdag 3 februari – Gods bescherming    
Lees Genesis 31:42 
- Door Wie is Jakob beschermd tegen Laban?  
   > Vraag ook iedere dag om Gods bescherming! Of denk je dat je het kunt  
   zonder de hulp van de Heere?  
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