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Week 1 – De Heere Jezus naar de tempel in Jeruzalem 
 

Zondag 4 februari – Wijsheid en genade  
Lees Lukas 2:39-40 
- Wat was er klaar (vers 39)?  
- Wat zegt vers 40 over de jeugdjaren van de Heere Jezus?  
   > Jij groeit ook op. Is Gods genade ook in jouw leven?  

> Wat wil je vanuit vers 40 voor jezelf bidden?  
 
Maandag 5 februari – Op weg naar Jeruzalem  
Lees Lukas 2:41-42 
- Waarom gingen Jozef, Maria en het Kind Jezus naar Jeruzalem?  
- Waar heeft de Heere het bevolen om naar de tempel te gaan? Zie kanttekening 51.  
   > Is het voor jou een uitzien of een plicht om naar Gods huis te gaan? Waarom  
   ervaar je dit zo?  
 
Dinsdag 6 februari – Het zoeken naar Jezus 
Lees Lukas 2:43-45 
- Wat gebeurt er wanneer Jozef en Maria terug gaan naar huis?  
   > Op welke manier kun jij de Heere Jezus zoeken? Hoeveel tijd besteed jij daaraan?  
   
Woensdag 7 februari  – Jezus in de tempel  
Lees Lukas 2:46-47 
- Waarom was de Heere Jezus in Jeruzalem gebleven?  
- Hoe komt het dat de Hij als 12-jarig Kind de rabbi’s verbaasd deed staan? 

> Hoe is het met jouw Bijbelkennis? Speel vanmiddag het Bijbelse spel ‘Kwistet’ of 
een ander Bijbels spel met kwisvragen. 

    
Donderdag 8 februari – Met angst gezocht  
Lees Lukas 2:48 

- Wie wordt bedoeld met ‘Uw vader’? Lees kanttekening 55. 
- In vers 49 staat Vader met een hoofdletter. Leg het verschil eens uit. Lees kanttekening 57. 
   > Kom jij weleens te laat thuis? Waar ben je dan? Besef je dat je ouders ongerust  
  worden wanneer ze niet weten waar je bent?  
    > Wat is het verschil met jouw tijdsinvulling vergeleken met die van de Heere Jezus?  
 
Vrijdag 9 februari – De dingen Mijns Vaders 
Lees Lukas 2:49-50 
- Wat bedoelt de Heere Jezus hier ermee dat Hij moet zijn in de dingen van Zijn Vader?  
   > Kun je uitleggen waarom de Heere Jezus niet ‘ongehoorzaam’ was aan zijn ouders.  

   Waarom is dat onmogelijk? Lees vraag 15 van de Heidelbergse Catechismus.  
 
Zaterdag 10 februari – Onderdanig 
Lees Lukas 2:51-52 
- Wat betekent het woord ‘onderdanig’? Lees kanttekening 58. 
   > Aan wie moet jij onderdanig zijn?  
   > Vind je dat moeilijk? Wat kan je hierin helpen?  
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Week 2 – In Lijdenstijd op weg naar Jeruzalem (1) 
 
Zondag 11 februari – Eerste aankondiging van het lijden  1e Lijdenszondag 
Lees Lukas 9:21-22 
- Zeg in je eigen woorden hoe de Heere Jezus Zijn lijden aankondigt.  
   > Wat heeft de Lijdenstijd jou te zeggen in 2024?  
     > Hoe kun je de komende weken bewust bezig zijn met de Lijdenstijd?  
 
Maandag 12 februari – Tweede aankondiging van het lijden 
Lees Lukas 9:43-44 
- Hoe merk je in vers 44 dat de Heere Jezus iets belangrijks tegen Zijn discipelen gaat zeggen. 
Welke uitdrukking die hierop lijkt hoor jij weleens? 
   > Is de boodschap van de Heere Jezus voor jou even belangrijk als voor de  
   discipelen?  
 
Dinsdag 13 februari – De discipelen voorbereid op het lijden 
Lees Lukas 9:45 
- De Heere Jezus bereidt de discipelen voor op Zijn lijden, waarom? 
- Hoe reageren zij hierop?  
   > Waarom begrijpen wij vaak ook zo weinig van de diepte van Jezus’ lijden? 
     > Lees vraag en antwoord 37 uit de Heidelbergse Catechismus.  
 
Woensdag 14 februari  – De meeste zijn…  
Lees Lukas 9:46-48 
- De discipelen vragen zich af wie de meeste is. Welk voorbeeld noemt de Heere Jezus?   
   > Is de vraag van de discipelen een belangrijke vraag? Wat is het belangrijkste? 
   Lees de Bijbel met uitleg bij deze verzen.  
 
Donderdag 15 februari – In Lijdenstijd op weg naar Jeruzalem 
Lees Lukas 9:49-51 

- Lees kanttekening 54 bij vers 51. Vind je deze kanttekening passen bij de Lijdenstijd? 
Waarom wordt het juist op deze manier uitgelegd?  
   > Denk jij er weleens over na dat ook jij eens uit deze wereld moet? Waarom is het  
   nodig om ook in je jonge leven na te denken over je sterfdag?  
 
Vrijdag 16 februari – Geen plaats  
Lees Lukas 9:52-53 
- Waarom weigeren de Samaritanen de Heere Jezus een slaapplaats te geven?  
- Wanneer was er ook geen plaats voor de Heere Jezus (Lukas 2:7)? 
   > Hoe komt het dat er op aarde/in ons hart geen plaats is voor Hem?  

 
Zaterdag 17 februari – Gekomen om te behouden 
Lees Lukas 9:54-56 
- Wat is het doel van Jezus’ komst op aarde en het doel van Zijn lijden en sterven?  

> Bid dagelijks of de Heere jou het zaligmakend geloof geeft, zodat je mag weten dat 
de Heere Jezus ook voor jou naar de aarde is gekomen.  
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Week 3 – In Lijdenstijd op weg naar Jeruzalem (2) 
  
Zondag 18 februari – Het lijden voorzegd in het Oude Testament  2e Lijdenszondag 
Lees Lukas 18:31 en Jesaja 53:7 
- Welke vergelijking maakt Jesaja?  
- Kun je Jesaja 53 vers 7 in je eigen woorden zeggen?  
   > Misschien gaat de preek vandaag ook over een tekst uit het Oude Testament. 
     > Hoe was vanmorgen in de preek te horen dat het Lijdenstijd is?  
 
Maandag 19 februari – In Lijdenstijd op weg naar Jeruzalem  
Lees Lukas 18:31-32 
- Wat moet de Heere Jezus ondergaan (zie vers 32)?  
- Heeft Hij alleen geleden in de Lijdenstijd of in Zijn hele leven op aarde?  
   > Wanneer jij in moeilijke of pijnlijke omstandigheden bent, denk je dan weleens  
   aan het lijden van de Heere Jezus?  
 
Dinsdag 20 februari – Derde aankondiging van het lijden  
Lees Lukas 18:33-34 
- Begrijpen de discipelen inmiddels iets van het lijden van de Heere Jezus dat aanstaande is?  
- Hoe komt dat denk je?  
   > Lees het blauwe kader in de Bijbel met Uitleg over ‘Messias’. 
 
Woensdag 21 februari  – Een bedelende blinde  
Lees Lukas 18:35-36 
- Waarom bedelde deze blinde?  
   > Ken je iemand die blind of slechtziend is? Wat kun je voor hem/haar doen?  
  
Donderdag 22 februari – Ontferm U over mij   
Lees Lukas 18:37-39 
- Wanneer de blinde hoort dat Jezus langs komt, gaat hij roepen. Waarom?  

   > Hopelijk ben jij niet blind met je ogen. Maar je hart is wel blind. Waarvoor?  
    > Zing Psalm 146:8, begrijp je wat je zingt?  
 
Vrijdag 23 februari – Een vraag én het antwoord  
Lees Lukas 18:40-41 
- Begrijp je het antwoord van de blinde?  
   > Wat geef jij voor antwoord als de Heere Jezus nú aan jou vraagt: Wat wil  je  
   dat Ik je doen zal?  
      > Gaat het in je antwoord over iets voor de tijd óf voor de eeuwigheid?  
 

Zaterdag 24 februari – Zaligmakend geloof  
Lees Lukas 18:42-43 
- Krijgt de blinde wat hij wil?  
- Wie gaf de blinde geloof?  
   > Waarom staat er als thema ‘zaligmakend geloof’. Zijn er verschillende geloven?  
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Week 4 - De intocht in Jeruzalem 
 
Zondag 25 februari – In Lijdenstijd op weg naar Jeruzalem  3e Lijdenszondag 
Lees Lukas 19:28-29 
- Lees de Bijbel met uitleg bij vers 28. Welke ‘weg’ moet de Heere Jezus gaan?  
- Hoe kan het dat Hij deze lijdensweg gewillig gaat?  

> Wij zijn het vaak niet eens met de weg die gegaan moet worden. Heb je een 
voorbeeld uit je eigen leven dat je het niet eens was met de leiding van de Heere? 

  
Maandag 26 februari – De discipelen op zoek naar een ezelsveulen  
Lees Lukas 19:30-31 
- Welke opdracht krijgen de discipelen?  
- Wat wordt bedoeld met een veulen? Zie kanttekening 29.  
   > Lees Zacharia 9:9. Wat valt je op?  
 
Dinsdag 27 februari – De opdracht uitgevoerd  
Lees Lukas 19:32-34 
- Hoe reageren de discipelen op de opdracht?  
   > Gehoorzaam jij als je een opdracht krijgt? Zo ja, waarom wel of niet? 
 
Woensdag 28 februari  – De intocht in Jeruzalem  
Lees Lukas 19:35-38 
- Wat roept de menigte bij de intocht? Zie Mattheus 21:9. 
- Welke psalm wordt aangehaald (zie de kleine letter i)? 

> Wat vind je van het onthaal van de Heere Jezus in Jeruzalem? Waarom gebeurt dit 
op deze manier denk je? 

 
Donderdag 29 februari – De vraag van de farizeeërs 
Lees Lukas 19:39-40 
- Wat vragen de farizeeërs aan de Heere Jezus?  

   > Begrijp je wat wordt bedoeld met vers 40? Vraag anders iemand om uitleg.  
 
Vrijdag 1 maart – Jezus weent over Jeruzalem  
Lees Lukas 19:41-42 
- Waarover is de Heere Jezus bedroefd als hij de stad Jeruzalem ziet liggen?  
   > Begrijp je dat de Heere Jezus weent over Jeruzalem?  
   > Moet de Heere Jezus ook wenen over jou? Erken jij Hem als Koning in je leven?   
 
Zaterdag 2 maart – Jeruzalems belegering voorzegd  
Lees Lukas 19:43-44 

- Wat wordt voorzegd in deze verzen?  
   > Wat zegt de oorlog die nu in Israël woedt, jou in deze tijd?  
   > Welke les kun je leren uit de verzen 41-44 voor Nederland?  
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