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Rond de kribbe 
Bijbelonderwijs voor peuters en kleuters: Adventsweken en Kerstfeest 

 

Week 1: Zacharias en Elisabeth 
Week 2: Jozef en Maria 
Week 3: De herders en de wijzen 

Week 4: Simeon en Anna 
 
Adventskalender 
Hieronder vind je een Adventskalender voor jonge kinderen in de vorm van een ster met vier punten (voor 
de vier weken). Bij elk van deze weken vind je een kleinere ster met zeven punten (voor elke dag in die 
week). Je kunt dus zowel op de grote ster (de weken) als op de kleine sterren (de dagen) aftellen tot het 
Kerstfeest. Dat kun je doen door op de rondjes een stickertje te plakken of door de rondjes in te kleuren. 
Op de Adventszondagen kun je de afbeeldingen inkleuren. 
NB. De vierde Adventsweek heeft alleen een zondag. Daarom vind je maar één rondje op die ster. 
Eventueel kun je doorgaan met aftellen tot Oud&Nieuw.  
 
Bijbelrooster 
Je vindt hieronder een Bijbelrooster met gespreksvragen voor deze vier weken. 
Uit: Lukas 1 en 2 - Mattheüs 1 en 2 
 
Bijbelboekje 

Er zijn twee kartonnen peuterboekjes van Laura Zwoferink over 
deze Bijbelse geschiedenissen: 
1. De Heere Jezus wordt geboren 
2. De wijzen 
Verder vind je deze geschiedenissen in Kijk&Luister deel 1, 2 en 3 

van Laura Zwoferink. 
 

Voor iets oudere kinderen zijn er ook verschillende Bijbelse 
geschiedenissen te vinden rond Advent en het Kerstfeest. Denk 
bijvoorbeeld aan het boekje ‘In de stal van Bethlehem’. Dit is 
van de serie Lees je mee? van Laura Zwoferink. 
De Bijbelse geschiedenissen over Zacharias, de geboorte van de 
Heere Jezus en meer vind je in ‘Het Koningskind geboren’ van 
Laura Zwoferink. 
Ook vind je deze geschiedenissen in Kijk&Lees deel 1 en 2 van 
Laura Zwoferink. 

 
De Bijbelse geschiedenis rond de geboorte van de Heere Jezus 
vind je in het Bijbelleesboekje dl 1 en 2 NT van Ditteke Klaasse-

den Haan: Kerst 
Ook in de Kinderbijbels van H. van Dam deel 1 en 2 staan 
verschillende Bijbelse vertellingen beschreven over Zacharias, de 

geboorte van de Heere Jezus en de wijzen. 
 

Bijbeltekst 
Week 1:  
Lukas 1 vers 64: En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende. 
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Lukas 1 vers 13: Vrees niet, Zacharías, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabet zal u een zoon 
baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. Lukas1:13 leren – Bijbels Opvoeden.nl 
Week 2:  
Matthéüs 1 vers 23: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam 

heten Immánuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. 
Lukas 1 vers 30-31: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult  bevrucht 
worden en een Zoon baren, en zult Zijn Naam heten JEZUS. 
Lukas 2 vers 7a: En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de 
kribbe Lukas2:7a leren – Bijbels Opvoeden.nl 
 
Week 3:  
Lukas 2 vers 14: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Matthéüs 2 vers 2: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben gezien Zijn ster in het oosten, 
en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 
 
Week 4:  
Lukas 2 vers 29: Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord; 

 
Psalmvers/Gezang 
Week 1: Lofzang van Zacharias :5 Lofzang van Zacharias vers 5 – Bijbels Opvoeden.nl 
Week 2: Lofzang van Maria :1 Lofzang van Maria vers 1 – Bijbels Opvoeden.nl 
Week 3: Psalm 118:13 Psalm 118 vers 13 (kleurplaat) – Bijbels Opvoeden.nl 
Week 4: Lofzang van Simeon :2 Lofzang van Simeon vers 2 – Bijbels Opvoeden.nl 
 
Bijbellied 
Week 1:  
‘De priester Zacharias reist naar Jeruzalem’ Zing 'De priester Zacharias' met kerkorgelbegeleiding 
(gezangboek.nl) 
1. De priester Zacharias 
reist naar Jeruzalem. 
Hij mag het offer brengen, 
dat is een eer voor hem. 
 
2. De priester Zacharias, 
hij ziet een engel staan. 
Het woord dat hij een zoon krijgt, 

hoort hij verwonderd aan. 
 
3. De priester Zacharias 
gelooft de engel niet. 

Voor straf kan hij niet spreken. 
Dat geeft hem veel verdriet. 
 
4. De priester Zacharias 
is weer naar huis gegaan. 
Er wordt een zoon geboren; 
Johannes is zijn naam. 
 

5. De priester Zacharias 
hij spreekt en zingt nu weer: 
God geeft wat Hij beloofd heeft. 
Geloofd zij Isrels HEER. 

 
Week 2:  
Lied 1: ‘O, wonderwerk dat ik hier vind, dat zo lang is verwacht;’ Op de geboorte van de Heere Jezus 
(elkzingzijnlof.nl)
 
Lied 2: ‘In Bethlehem, veracht en klein,’. Het wonder van Bethlehem (elkzingzijnlof.nl) 
 
Lied 3: ‘Een veestal was Uw woning’. Een veestal was Uw woning (elkzingzijnlof.nl) 

1. Jezus, grote Koning, 
een veestal was Uw woning, 

een kribbe was Uw bed. 
't Was niet schoon en net. 
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2. Zo is, grote Koning, 
mijn hartje ook een woning, 

vol zonden, vuil en zwart. 
Kom toch in mijn hart

Week 3:  
Lied 1: ‘Als Bethlehem geen plaats meer heeft…’. Dit is een lied uit de bundel ‘Alles word nieuw’. (Deel 4, 

lied 14) 
1. Als Bethlehem geen plaats meer heeft 
Voor ’t Kind dat wordt geboren 
Alleen een grot nog ruimte geeft 
Laat zich de hemel horen 
Gloria, gloria in excelsis Deo 
Gloria, gloria in excelsis Deo 
 
2. Als engelen zingen in de nacht 
Er is een Kind gekomen 
Dan zien de herders op hun wacht 
De sterren aan de bomen 
Gloria, gloria in excelsis Deo 
Gloria, gloria in excelsis Deo 
 

3. Als herders durven op te staan 
Niet lachen maar geloven 
En naar het Kind zijn toegegaan 
Dan zingt de hemel boven 
Gloria, gloria in excelsis Deo 
Gloria, gloria in excelsis Deo 
 
4. Als wijzen reizen en de ster 
De weg weet zonder vragen 
Dan is de vrede niet meer ver 
Dan komt Gods welbehagen 
Gloria, gloria in excelsis Deo 
Gloria, gloria in excelsis Deo 

Lied 2: Herders heb je ’t wel verstaan? Dit is een lied uit de bundel ‘Alles word nieuw’. (deel 1, lied 16) 
 
Lied 3: De wijzen uit het oosten De wijzen uit het oosten (elkzingzijnlof.nl) 
 
Lied 4: De wijzen, de wijzen Zing 'De wijzen, de wijzen' met kerkorgelbegeleiding (gezangboek.nl). Dit lied is 
ook te vinden in de bundel ‘Alles word nieuw’. (deel 1, lied 17) 
 
Week 4:  
Lied 1: Simeon (elkzingzijnlof.nl) 
1. Simeon mag zeker weten: 
eens zal ik de Christus zien. 
Die belofte heb 'k gekregen, 
van de Heere, Die ik dien. 
 
2. Simeon gaat naar de tempel, 
hij moest van de Heere gaan, 

ziet een vader en een moeder 
met hun kleine Kindje staan. 
 
3. Simeon neemt in zijn armen 
de Verlosser van zijn schuld. 
Laat mij, Heere, gaan in vrede. 
Uw belofte is vervuld. 

 

Lied 2: Anna (elkzingzijnlof.nl) 
 
Bijbelse verwerking 
Week 1:  
Kleurplaten 
Er zijn verschillende kleurplaten over de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth: 

- Lukas1:5en63 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 
- Lukas1:8-13 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 
- Lukas1:63 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 

 
Knutsel 
Maak een schrijfbordje met ‘Johannes is zijn naam’ erop. Dit kan van papier, waskrijt of krijtverf. 

 
Week 2: 
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Kleurplaten 
Er zijn verschillende kleurplaten over de geschiedenis van Jozef, Maria en de geboorte van Jezus: 

- Lukas1:26-56 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 

- Lukas2:1-2 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 
- Lukas2:3-5 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 

- Lukas2:6-7 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 
- Lukas2:7 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 

 

Knutsel 
1. De Heere Jezus wordt het Licht van de wereld genoemd. Hij vraagt of wij dat licht in de wereld willen 
verspreiden. Versier een glazen potje (met glasverf, stickers en glasstiften of vliegerpapier) en zet er een  
waxinelichtje in.  
Je kunt ook de huisjes uit deze verwerking gebruiken en om een glazen pot zetten: 
Christen-zijn: Kleur- en knutselplaat licht verspreiden – Bijbels Opvoeden.nl 
2. Maak Kerstkaarten voor mensen uit je omgeving of voor oudere mensen die eenzaam zijn. Daarbij kun je 

eventueel gebruikmaken van kleurplaten of Bijbelteksten om te kleuren. Bijvoorbeeld: 
Lukas2:14 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 
 
Week 3: 
Kleurplaten 

Er zijn verschillende kleurplaten over de geschiedenis van de herders en de wijzen uit het oosten:  
- Mattheüs2:9-10 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 
- Mattheüs2:9-11a kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 
- Mattheüs2:11 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 
- Lukas2:8-15 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 
- Lukas2:14 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 
- Lukas2:16-20 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 

 
Knutsel 
Maak een Bijbelse kijktafel bij de herders en de wijzen. Zet de Bijbeltekst die je leert erbij. Hier vind je 
inspiratie: 
Herders: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kerstfeest-herders/ 

Wijzen: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kerstfeest-wijzen-uit-het-oosten/  
 
Week 4: 
Kleurplaat 
Er is een kleurplaat over Simeon en Anna in de tempel: 

- Lukas2:25-38 kleuren – Bijbels Opvoeden.nl 
 
Knutsel 
Heb je geen Kerstkaarten gemaakt en verstuurd (zie week 2). Maak dan nu nieuwjaarskaarten voor oude of 
eenzame mensen uit je buurt of uit de kerk. Je kunt daarbij deze kleurplaat gebruiken: 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/oudnieuw-nieuwjaarskaart/  
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BIJBELROOSTER: Rond de kribbe 
 

ADVENTSWEEK 1: Zacharias en Elisabet 
Zondag: De priester Zacharias en Elisabet (kleur vandaag het kleurplaatje in de kleine ster die hoort bij week 1) 

Lees Lukas 1: 5-10 
Peutervraag: Hoe heet de vrouw van Zacharias? 
Overige: Wat betekenen de namen Zacharias en Elisabet? (te vinden in de bijbel met uitleg vers 5-6) Welk ambt / 

‘beroep’ had Zacharias in de tempel? Welke taak had Zacharias deze dag gekregen om te doen (vers 9)? Die taak was 
voor Zacharias erg bijzonder om te doen. Waarom? (te vinden in de bijbel met uitleg vers 8-9) 

 
Maandag: Gods belofte aan Zacharias 
Lees Lukas 1: 11-17 

Peutervraag: Zacharias en Elisabet krijgen een zoon. Hoe moet Zacharias zijn zoon noemen? 
Overige: Wat betekent de naam Johannes? (kanttekening 18 of bijbel met uitleg vers 13) Zullen alleen Zacharias en 
Elisabet blij zijn met Johannes (vers 14)? Wat mag Johannes niet drinken? Johannes lijkt wel op Elia. Wat zal 

Johannes net als Elia gaan doen?  
 

Dinsdag: Straf op Zacharias’ ongeloof 
Lees Lukas 1: 18-22 
Peutervraag: Hoe heet de engel die tot Zacharias spreekt? 

Overige: Gelooft Zacharias de woorden van de engel (vers 18)? Wat kan Zacharias nu voor straf niet meer? Wanneer 
houdt de straf op (vers 20)? Waarom was het volk aan het wachten op Zacharias? (te vinden in kanttekening 26 of 
bijbel met uitleg vers 21-22) In Numeri 6:22-26 staat de priesterlijke zegen uitgeschreven. Wanneer hoor jij die? 

 
Woensdag: Wat God beloofde, gebeurt 

Lees Lukas 1: 23-25, 57, 58 
Peutervraag: Elisabet wordt zwanger. Wat doet Elisabet de eerste 5 maanden van haar zwangerschap (vers 24)? 
Overige: Zacharias gaat naar huis. Hoe lang is hij in de tempel gebleven? (kanttekening 27 of bijbel met uitleg vers 

23) Waarom verbergt Elisabet haar zwangerschap voor anderen (vers 25)? Lees hierbij ook eens kanttekening 29 of 
de bijbel met uitleg vers 24-25. Wie zijn er nog meer blij met Johannes geboorte (vers 58)? 

 
Donderdag: Zacharias kan weer spreken 
Lees Lukas 1: 59-66 

Peutervraag: Op welke dag krijgt Johannes zijn naam? 
Overige: Hoe denken de familie en de buren dat Johannes genoemd gaat worden? Wat betekent het woord 
maagschap (vers 61)? Hoe maakt Zacharias duidelijk hoe het kindje gaat heten? Wat gebeurt er als Zacharias de 

naam van Johannes heeft opgeschreven?  
 

Vrijdag: Zacharias looft God 
Lees Lukas 1: 67-75 
Peutervraag: Met Wie wordt Zacharias vervuld (vers 67)? 

Overige: Wie looft Zacharias in zijn lofzang (vers 68)? Hoe wordt God genoemd in vers 69? Wat staat er in de verzen 
72-75? Dit kan best lastig zijn. Kijk samen met je kind(eren) naar de uitleg hiervan. Dit is te vinden in de bijbel met 
uitleg. 

 
Zaterdag: Johannes, de voorloper van Jezus 

Lees Lukas 1: 76-80 
Peutervraag: Lees opnieuw vers 76. Wat is de opdracht van Johannes? 
Overige: Gisteren heb je het eerste deel gelezen uit de lofzang van Zacharias. Daar ging het over de Heere Jezus. 

Vandaag heb je gelezen over Johannes. Waarom zou Zacharias in zijn lofzang eerst spreken over de Heere Jezus en 
daarna over zijn zoon?  Vers 77-79 kunnen best nog een beetje lastig zijn om te begrijpen. In de bijbel met uitleg 
staan deze verzen duidelijk uitgelegd. Waar leeft Johannes tot hij mag gaan profeteren (vers 80)? 

 
Adventsweek 2: Jozef en Maria 

Zondag: De engel Gabriël bij Maria (kleur vandaag het kleurplaatje in de kleine ster die hoort bij week 2) 
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Lees Lukas 1: 26-29 
Peutervraag: Naar wie gaat de engel Gabriël toe? En in welke stad? 

Overige: Wat word er in vers 26 bedoeld met ‘in de zesde maand’? Met wie is Maria ondertrouwd? En wat is 
ondertrouw? De Engel noemt Maria ‘begenadigd’ en ‘gezegend’. Wat betekent dat? En waarom noemt de engel haar 

zo (vers 28)?  
 
Maandag: Het wonder in Maria 

Lees Lukas 1: 30-38 
Peutervraag: Hoe zal Maria haar Zoon moeten noemen (vers 31)? 
Overige: Wat vertelt de engel Gabriël aan Maria (vers 31)? Wat betekent de naam Jezus (kanttekening 36)? Maria 

vraagt aan de engel hoe ze zwanger zal worden, ze is immers nog niet getrouwd? Wat vertelt de engel dan tegen 
Maria (vers 35)? Wat vertelt de engel nog meer aan Maria (vers 36)? 

 
Dinsdag: Maria bij Elisabet 
Lees Lukas 1: 39-45 

Peutervraag: Maria gaat op reis naar Elisabet. Waar wonen Zacharias en Elisabet? 
Overige: Wat gebeurt er als Maria Elisabet groet (vers 41)? Wat zegt dit over Johannes? Wat zegt Elisabet tegen 
Maria als ze haar begroet (vers 42-45)? Wat zegt dit over Maria? Wat leren deze verzen je over God? 

 
Woensdag: Maria en haar Zaligmaker 

Lees Lukas 1: 46-49 
Peutervraag: Hoe noemt Maria God in vers 47? Wat betekent dat? 
Overige: Vandaag heb je het eerste deel van de lofzang van Maria gelezen. Wie is er het belangrijkste in haar 

lofzang? Wat is ‘de Heere groot maken’ (vers 46)? Hoe doet Maria dat? Wat kunnen wij daarvan leren? 
 
Donderdag: Maria looft God 

Lees Lukas 1: 50-56 
Peutervraag: Hoe lang bleef Maria bij Elisabet? 

Overige: In vers 50 kun je lezen dat er genade is voor iedereen die God vreest. Wat is ‘God vrezen’? Het wordt verder 
uitgelegd in vers 51-53. Vrees jij God? Ken jij deze Zaligmaker? Aan wie had God al beloofd dat de Heere Jezus 
geboren zou worden (vers 55)? Welke vragen heb je over ‘God vrezen’ en ‘zaligmaken’?  

 
Vrijdag: De droom van Jozef 

Lees Matthëus 1: 18-25 
Peutervraag: Wat wil Jozef doen als hij merkt dat Maria zwanger is (vers 19)? 
Overige: Er komt een engel bij Jozef in een droom. Wat vertelt de engel aan Jozef? Vers 23 is een bekende tekst. Kun 

jij die uit je hoofd opzeggen? Wat doet Jozef als hij wakker wordt (vers 24)? Wat leren deze verzen ons over de 
Heere Jezus? 
 

Zaterdag: De Zaligmaker geboren 
Lees Lukas 2: 1-7, 21 

Peutervraag: Waar wordt de Heere Jezus geboren (vers 7)? 
Overige: Waar heeft keizer Augustus opdracht voor gegeven (vers 1)? Waar moesten Jozef en Maria heen om 
beschreven te worden? Wat was de wieg van de Heere Jezus (vers 7)? De Heere Jezus bleef God en werd Mens: 

waarom was dat nodig? 
 
Adventsweek 3: De herders en de wijzen (kleur vandaag het kleurplaatje in de kleine ster die hoort bij week 3) 

Zondag: De herders in het veld 
Lees Lukas 2: 8-12 

Peutervraag: Wat deden de herders in de nacht buiten in het veld? 
Overige: Waarom vreesden de herders de engel? (te vinden in de bijbel met uitleg vers 9) De engel vertelt de herders 
een grote blijdschap: wat is die blijdschap dan (vers 11)? Waar zullen de herders het Kindeke vinden (vers 12)? 

 
Maandag: Een lofzang in de nacht 
Lees Lukas 2: 13-14 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl (met dank aan Jannine) 

 

Peutervraag: Ineens is de engel niet meer alleen bij de herders. Wat gebeurt er (vers 13)? 
Overige: Welke lofzang zingen de engelen (vers 14)? Wat betekent hun zang? Leer het lied ‘Ere zij God’ als je dit nog 

niet kent. En als je het wel kent, zing het dan met elkaar. 
 

Dinsdag: De herders naar het Kind 
Lees Lukas 2: 15-16 
Peutervraag: Waar vonden de herders het Kindeke? Waar kunnen wij Hem vinden? 

Overige: Wat gaan de herders doen als de engel weg is (vers 15)? Wat kunnen wij daarvan leren?  
 
Woensdag: De herders prijzen God 

Lees Lukas 2: 17-20 
Peutervraag: Gaan de herders gelijk weer naar de kudde als ze het Kindeke hebben gezien? 

Overige: Zijn de mensen die de herders spreken over het nieuws blij dat ze dit horen? Gaan ze ook naar de kribbe? 
En wij? Wat doet Maria met alle gebeurtenissen (vers 19)? Wat doen de herders als ze weer terug gaan naar de 
schapen? Wat betekent dat voor ons? 

 
Donderdag: De wijzen bij Herodes  
Lees Matthëus 2: 1-3 

Peutervraag: Waar gaan de wijzen de geboren Koning eerst zoeken (vers 1)? 
Overige: Hoe wisten de wijzen dat de Koning der Joden is geboren (vers 2)? Wat is Herodes’ reactie als hij hoort van 

de geboren Koning der Joden (vers 3)? Waarom reageert hij zo? Wat doen wij met het bericht van de geboren 
Koning? 
 

Vrijdag: Het Koningskind in Bethlehem 
Lees Matthëus 2: 4-7 
Peutervraag: Wat zeggen de overpriesters en schriftgeleerden waar de Christus wordt geboren (vers 5)? 

Overige: Door welke profeet is er geprofeteerd waar de Heere Jezus geboren zal worden? (kanttekening 8 of bijbel 
met uitleg vers 5-6) Wat God door Zijn profeet beloofde, is gebeurd: wat leert ons dat over God? 

 
Zaterdag: Het Koningskind gevonden 
Lees Matthëus 2: 8-12 

Peutervraag: Wat zien de wijzen als ze op reis gaan naar Bethlehem (vers 9-10)? Wie zorgt daarvoor? 
Overige: Is het waar wat Herodes zegt in vers 8? Wat doen de wijzen als ze bij Maria en het Kindeke komen (vers 

11a)? Wat is ‘aanbidden’? Hoe kunnen wij de Heere Jezus aanbidden? 
 
Adventsweek 4: Simeon en Anna (kleur vandaag het kleurplaatje in de kleine ster die hoort bij week 4) 

Zondag: Simeon door de Geest geleid 
Lees Lukas 2: 22-26 
Peutervraag: Wie verwacht Simeon (vers 25)? 

Overige: Wat gaan Jozef en Maria in de tempel doen (vers 22-24)? Wat zegt de Bijbel over Simeon (vers 25)? 
Wanneer lijk je dus op Simeon? Wat had God tegen Simeon gezegd (vers 26)? Wanneer zou hij dus pas sterven? 

Zonder de Heere Jezus kunnen wij ook niet sterven. Wat betekent dat? 
 
Maandag: Kerstfeest voor Simeon (1e kerstdag) 

Lees Lukas 2: 27-35 
Peutervraag: Hoe wist Simeon dat hij vandaag naar de tempel moest gaan? 
Overige: Wat ziet Simeon als hij de Heere Jezus ziet (vers 30-32)? Wat betekent dat? Wat kan hij nu (vers 29)? 

Simeon looft God. Hoe kunnen wij dat doen? Wat betekenen de woorden die Simeon zegt tegen Maria (vers 34-35)? 
Waar bereidt hij haar op voor? 

 
Dinsdag: Kerstfeest voor Anna (2e kerstdag) 
Lees Lukas 2: 36-39 

Peutervraag: Was Anna vaak in de tempel (vers 37)? 
Overige: Wat lees je in vers 36 en 37 over Anna? Wat doet ze in de tempel? Wat doet ze als ze Simeon, Jozef, Maria 
en Jezus in de tempel ontmoet (vers 38)? Wat betekent: ‘de Heere belijden’? Hoe kunnen wij dat doen? 
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Woensdag: De vlucht naar Egypte 

Lees Matthëus 2: 13-15 
Peutervraag: Waar moet Jozef samen met Jezus en Maria heen (vers 13)? 

Overige: De wijzen zijn weer naar huis gegaan. Jozef krijgt weer een droom. Wat zegt de engel in die droom tegen 
hem? Tot wanneer blijven Jozef, Maria en Jezus in Egypte (vers 15)? Welke profeet had dit ooit al voorzegd? 
(kanttekening 14 of bijbel met uitleg vers 15) 

 
Donderdag: Herodes bang voor het Koningkind 
Lees Matthëus 2: 16-18 

Peutervraag: Waarom wordt Herodes erg boos (vers 16)? 
Overige: Welke opdracht geeft hij in zijn boosheid? Waarom is dat erg? Welke profeet had dit al voorzegd (vers 17)? 

Wat leert deze Bijbelse geschiedenis je over hoe mensen zijn? Waarom hebben we dus een Zaligmaker nodig in ons 
leven? 
 

Vrijdag: Op reis naar Nazareth 
Lees Matthëus 2: 19-23 
Peutervraag: Waar moeten Jozef, Maria en Jezus gaan wonen (vers 23)? 

Overige: De engel komt weer in een droom bij Jozef. Hoe spreekt God nu tegen ons? Wat zegt de engel tegen Jozef 
(vers 20)? Doet Jozef wat de engel zegt? Welke gehoorzaamheid vraagt de Heere van ons?  

 
Zaterdag: Jezus in het huis van Zijn Vader 
Lees Lukas 2: 41-52 

Peutervraag: Waarom gaan Jozef, Maria en Jezus naar Jeruzalem (vers 41)? Hoe oud is de Heere Jezus dan (vers 42)?  
Overige: Wat lees je over het opgroeien van de Heere Jezus (vers 52)? Waar vonden Jozef en Maria de Heere Jezus? 
Wat was Hij daar aan het doen? Jozef en Maria hebben zich zorgen gemaakt, maar Jezus hield zich bezig met Zijn 

opdracht die Hij kreeg van Zijn Vader. (Lees vers 48 en 49 nog een door) Is het op zondag naar de kerk gaan voor jou 
net zo belangrijk als voor Jezus Die naar de tempel ging?  
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